
 Kostprijs: GRATIS 

De toegang tot het evenement is gratis.  

We reserveerden al 40 toegangskaarten 

en rekenen dus op een stevige opkomst. 

Wil jij één van deze tickets, dan vragen 

we jou om zeker in te schrijven! 

 

 Inschrijven 

Via mail: lieve.vandriessen@telenet.be 

Of via de lijst in de kerk. 

Dan bezorgen wij jou een ticket 

Laat meteen ook weten of je kiest  

voor de bus, de trein, de fiets of de auto.  

(Zie ‘bereikbaarheid’) 

Dan krijg je vóór vertrek nog de nodige 

informatie. 

 

Het zou fijn zijn als we elkaar daar  

treffen in de eucharistieviering om 12u. 

 

 Wat is er te doen 

Hiernaast zie je een bloemlezing  

uit het programma van die dag. 

Voor elk wat wils! 

 

Optredens 

Rond de grot 
geloofsgesprekken, 

Mariale omgang,... 

Wandeltocht  
vanuit het station 

Jongeren 
boogschieten, sport, 

improvisatie, circus,  

juwelen, springenl 

Workshops 
trombone, juwelen, 

lachsessie, volksdans, 

improvisatie, ... 

Kinderen 
springkastelen, 

schmink, circus,  

ballenbad, Godly Play 

Foodtrucks 

Eucharistie 
& verzoening 

 Bereikbaarheid 

Met de (lift)bus 

Wordt parochiaal ingelegd, ook voor min-

der mobiele mensen met rolstoel.  

Vertrek om 10u30 aan het zwembad. 

Vertrek terug vanuit Oostakker: 19u00. 

Kostprijs bus: 18 euro, te betalen  

vóór 5 september via overschrijving op: 

BE32 7370 0762 9802 

met vermelding van je naam  

+ of je met de rolstoel komt 

Meer info bij priester Jef VDG: 

tel: 0472 25 32 74   

Met de trein + wandeling 

Vertrek om 9u28 naar Gent Dampoort. 

Daarna een wandel–pelgrimstocht  

van 5.8 km. (Prijs trein: € 8,5 à € 9) 

Met de fiets 

Vertrek om 9u30 aan de kerk. 

Afstand: ca. 30 km 

Met de auto 

Er is parkeerplaats ter plaatse,  

maar hou er rekening mee dat er  

veel volk verwacht wordt. 



 Programma 

Uurplanning 

11u00 verzoeningsgesprekken 

12u00 eucharistieviering  

  in de basiliek 

13u00 opening & foodtrucks 

13u30 workshops (tot 14u30) 

14u00 volksdans  

  of Mariale ommegang 

15u00 workshops (tot 16u) 

  of verzoeningsgesprekken 

15u30 Mariale ommegang (tot 16u) 

17u00 gebedsmoment 

18u00 zangstonde met Turtle Wex 

19u20 optreden Wannes Cappelle 

20u30 vreugdevuur 

 

Doorlopend 

• Foodtrucks 

• Schrijfgesprekken 

• Geloofsmarkt 

• Feestmarkt voor kinderen  

en jongeren 

 

Scan de QR-code voor 

meer info  

 

Feest van de Hoop 

Zaterdag 

20 september 2025 

nodigt Bisdom Gent ons uit  

in Oostakker-Lourdes 

voor een dag vol hoop, 

vreugde, ontmoeting 

en inspiratie. 

Als geloofsgemeenschap  

van Tereken sluiten we hier 

graag bij aan. 

 

Opgelet! Dit ter vervanging 

van de ontmoetingsdag  

die op 4 oktober gepland stond. 


