
Mensen gevraagd om mee hun schouders te zetten  

onder onze legodag: voor elk dagindeling zoeken we 

een 10-tal vrijwilligers. 

Indien jij enkele uurtjes (bv. 2 u) kan helpen,  

horen wij graag welke taak jij op wil nemen 

en tussen welke uren je kan.  

Zo kunnen we zien of alle postjes ingevuld geraken. 

Als je wil helpen, geef ons dan een seintje via  

0479 50 77 04 of lieve.vandriessen@telenet.be. 

DANK JE WEL!! 

Om je een idee te geven van wat er te doen is: 

ZATERDAG 16 december: 

om 10u: 

Tafels uitzetten, stoelen verzetten 

tussen 13u30-17u30: 

Kassa 

Bediening aan tafel waar cake en drankje kunnen 

afgehaald worden 

Legoblokken aanvullen 

Kinderen begeleiden en inspiratie geven   

vanaf 17u30: 

Overblijvende legoblokjes opruimen 

Tafels opruimen 

Tentoonstelling klaarzetten 

Stoelen terug zetten 

ZONDAG 17 december: 

tussen 11u30 – 17u 

Mensen ontvangen en begroeten 

Toezicht houden 

MAANDAG 18 december: 

vanaf 14u:  

Legoblokjes uit elkaar halen 

Tafels op karren plaatsen 

Lied 

Een stem die zonder groot geweld,  
gerechtigheid en vrede meldt: 
de kleinen zullen het verstaan  
en samen nieuwe wegen gaan: 
zo is het koninkrijk midden onder ons. 

Een naam die ons wordt doorgezegd, 
Hij die herkend wordt onderweg, 
die komt en gaat en komen blijft 
tot in het einde van de tijd: 
zo is het koninkrijk midden onder ons. 

Welkom 

Lichtritus en lichtlied 

Vandaag steken we één 

kaarsje aan: 

een waaklichtje …. 

Gebedsviering 
Zondag 3 december 2023 

1ste zondag van de advent B-jaar 

  Wees Waakzaam 
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Gebed  

God van licht, 

Jij brengt hoop in onze duisternis 

en wil met dit kleine vlammetje  

warmte en liefde brengen. 

Jij roept ons op om waakzaam te zijn 

en ons hart te openen voor uw liefde 

die we door Jezus ontvangen. 

Help ons om het vlammetje van uw liefde 

in deze wereld brandend te houden 

en jouw licht bij ons te dragen, 

vandaag, morgen en altijd. 

Amen. 

 

Openingsgebed 

Algoede God, 

Gij herinnert ons telkens weer  

aan uw droom van een Rijk van liefde. 

Ga met ons mee en help ons waakzaam te zijn. 

Maak onze ogen scherp en attent 

voor wat er rondom ons gebeurt 

aan kwade en goede dingen. 

Open onze oren voor uw roep  

om ten volle mens te worden  

zoals Gij het hebt bedoeld. 

Amen. 

 

Inleiding op de lezingen     
De tekst van Jesaja is één groot gebed tot God met 

als centrale vraag: God, keer terug naar je volk,  

blijf er niet eindeloos boos op.  

In het evangelie roept Jezus zijn leerlingen op om 

zich heel alert voor te bereiden op zijn terugkomst, 

die heel onverwacht kan zijn. 

 

Eerste lezing Jesaja 63, 16b-17. 19b; 64, 3b-7 
 
Tijd voor de kinderen 
 
Acclamatie 
 
Eerst voorzang, daarna samen 

 
 
Evangelie  Marcus 13, 33-37  
 
Homilie 
 
Voorbede 
Algoede God, 

Gij nodigt ons uit om waakzaam te zijn. 

Dat willen we zijn  

en daarom bidden we vol vertrouwen. 

 

 
 

 

Slotlied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 
 
 

 

 

We plannen dit werkjaar 2x een Tereken 

Overleg-t: noteer alvast de datum:  

 

Woensdag  

17 januari  

Donderdag  

30 mei  

telkens om 20u. 

 

WOENSDAG 17 januari hopen we  

van elke beweging en werkgroep  

een afvaardiging te zien.  

We willen immers van ieder horen hoe het 

gaat, wat zijn de sterktes van jullie groep, 

waar liggen zwaktes of zorgen. 

Misschien een goed idee om dit ook in de 

werkgroep of beweging vooraf te bespreken.  



Vredeswens 

Mogen wij voor elkaar vandaag en deze advent 

een licht zijn in de duisternis.  

Geef ons de vrede. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 
 
Een wens bij Wondere Ruimte 

 

Slotgebed 

Algoede God, 

in deze donkere periode 

zet Gij ons telkens weer op de weg naar licht. 

Schud ons wakker als oppervlakkigheid 

ons in slaap wiegt. 

Help ons de ongelijkheid te zien  

die mensen verdeelt. 

Open onze ogen en geef ons de durf 

op te staan tegen onrecht. 

Help ons om waakzaam te blijven, 

op elk uur van de dag en van de nacht. 

Wij vragen het U 

opdat wij met Kerstmis Jezus opnieuw  

kunnen verwelkomen in deze wereld. 

Amen. 
 
 

In de kracht van deze 
wondere ruimte,  
voel ik hoop en strijd 
van mensen 
die blijven geloven dat 
het leven binnen een 
parochie, nodig is  
en toekomst heeft!!! 

 
 
 
 

Bidden we voor mensen die in hun leven 

de kans niet krijgen 

om hun levensdroom te realiseren: 

dat zij blijven hopen 

en uitzien naar mensen die geloven  

in hun mogelijkheden 

en hun de kans bieden iets moois  

van hun leven te maken. 

Laten wij bidden 

 
 
Bidden we voor mensen die in hun leven  

energiek en vol goede moed  

er voor anderen willen zijn: 

dat zij steun mogen voelen om  

schouder aan schouder verder te gaan. 

Laten wij bidden dat ons bidden, … 
 
Bidden we in verbondenheid met de mensen  

op de Klimaatmars in Brussel,  

voor de politieke leiders op de  

Klimaatconferentie in Dubai.  

Dat ze het algemeen welzijn  

en de toekomst van hun kinderen  

voor ogen houden  

en moedige maatregelen nemen.  

Bidden we ook voor elkaar,  

dat we ons niet onttrekken  

aan de ecologische bekering  

die onze wereld nodig heeft.  

Laten we bidden dat ons bidden, … 
 
Bidden we voor deze gemeenschap 

die haar leven met vallen en opstaan 

richting probeert te geven 

in het spoor van Jezus: 

dat wij ons op deze weg nooit  

laten ontmoedigen. 

We bidden voor de kinderen  

die vorige maand gedoopt zijn 

en voor diegene waar vandaag ons gebed  

voor gevraagd wordt  (…). 

Laten wij bidden 

Dat ons bidden, … 
 
God, hoor ons bidden  

en leer ons ook te handelen 

naar wat wij U vragen. 

Amen 
 

 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Hem 

die geen andere naam heeft dan 

IK-ZAL-ER-ZIJN-VOOR-JOU, 

Jahwe, God van mensen. 

Die ons uitnodigt om voor elkaar 

licht te zijn en hoop, 

sterkte en warmte, troost en toeverlaat. 

 

Ik geloof in de tekenen die Hij ons geeft: 

profeten die spreken en armen die opstaan, 

kleinen die groot worden genoemd 

en mensen die kiezen voor elkaar. 

 

Ik geloof in zijn teken bij uitstek, 

Jezus, zoon van mensen, 

gezalfde van God en vreugdebode, 

kwetsbaar als ieder mens 

maar trouw in de liefde, 

tot in het uur van zijn dood. 

 

Ik geloof in het werken van zijn Geest 

die waait waarheen Hij wil. 

Die ons in beweging brengt 

en ons bemoedigt wanneer wij twijfelen, 

die vuur en kracht is, 

nieuwe toekomst en leven voor allen. 

 

Offerande 

De misdienaars komen graag 

rond voor jouw bijdrage.  

Heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je indien gewenst,  

storten via je bankapp  

 

Orgel 

 

Bidden bij brood van leven 

Wij danken U, God,  

om de wondere wegen  

die mensen voor elkaar kunnen zijn,  

voor allen die Gij gezonden hebt  

om de weg te wijzen in het leven,  

voor uw uitnodiging om,  

doorheen tekort en onvolkomenheid,  

te werken aan de mens en zijn wereld.  

  

Wij danken U  

om uw aanwezigheid  

in goede en kwade dagen,  

om de hoop en de toekomst die Gij zijt, 

om de mens Jezus,  

die ons voorgaat en nabij blijft  

en wiens Geest levenskracht geeft.  

 

 

 

Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, 

Gij hebt onze namen geschreven in uw hand. 

  

Geen mens zult Gij vergeten 

dankzij Jezus Christus,  

die Gij hebt uitgezonden 

om tranen te drogen 

van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen 

van mensen die gebroken zijn, 

om Brood te worden voor vandaag 

en zelf Vrede te zijn. 

 

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem 

die weet wat lijden is en de dood heeft gezien; 

die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven 

boven alle namen: Jezus de Heer is Hij, 

die is en blijven zal, uw rechterhand. 

  

Wij bidden U, zend ons uw Geest,  

die over deze aarde gaat 

en maak ons tot een volk dat recht doet 

om gerechtigheid; 

maak leven en welzijn toch groter dan 

oorlog en dood; 

laat ons mensen zijn die woningen  

bouwen voor uw stad van vrede 

en breng ons thuis bij U. 

  

Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde en uw 

Koninkrijk zal komen  

door Hem en met Hem, met uw Geest tot in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 


