
Bouwen aan een leven dat verwachting is, 
danken om het leven, dat ons in hand gegeven is. 
 

Bouwen aan de liefde die het wint van haat, 
geloven in de liefde, een zon  
die nimmer ondergaat. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

voor de 40-dagentijd&Pasen 

• 09 maart: Weekend met de vormelingen 

• 08 maart: 10u00: voorbereiding solidariteitsmaaltijd 

                 in Ons Huis 

• 10 maart: Solidariteitsmaal 

• 16 maart: 19u00: Taizéviering 

• 17 maart: 3e ingroeiviering 1e communicanten 

                 18u00: orgelconcert door Carolyne Van 

                 Machelen en Niki Morozov 

• 22 maart: 20u00: film De Passie - Sint-Jozefkerk 

• 24 maart: Palmzondag 

• 26 maart: 14u30: viering in Sint-Jozefkerk 

                 voor verzorgingsinstellingen  

           19u30: verzoeningsviering 

• 28 maart: 19u30: Witte Donderdag 

• 29 maart: 15u00: kruisweg 

  19u30: kruisviering bij de 7 kruiswoorden 

                      van Haydn met Sigiswald Kuijken 

• 30 maart: 20u00: Paaswake met Sint-Ceciliakoor 

• 31 maart: 10u30: Paasviering met huisorkest 

  
 
 
 
 
 
Stel je kandidaten voor!  
Je kan het online doen via de website:  
parochie-heilige-nicolaas-van-myra-sint-niklaas 
of via de briefjes achteraan in de kerk!! 

Help je mee het solidiar maal voorbereiden? 

We doen dit op zaterdag 09 maart vanaf 10u in de 

keuken van Ons Huis. Alle helpende handen kunnen 

we gebruiken: heb je wat spierkracht: dan kan je tafels 

zetten (om 9u30), verder hulp voor tafels dekken, 

groenten snijden, versiering aanbrengen, in de pot 

roeren, ... (om 10u). Als je kan, geef een seintje:  

christinetrommelmans@hotmail.com of spreek haar 

aan. Maar hoe dan ook welkom! 

Lied   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En de mens met zijn handen  

om een bloem te plukken 

en te bouwen aan een huis 

en te wonen met de kinderen 

naar Hem gemaakt. 

 

Wij gedenken 

We plaatsen de kruisjes van de overledenen van 

wie we voorbije maand gelovig afscheid namen  

op het altaar. We lezen hun namen en ontsteken 

een kaarsje. 

 

Welkom 

In deze vastenperiode willen ook wij samen met 

Broederlijk Delen werken aan een wereld waarin 

iedere mens meetelt, een wereld zoals God hem 

droomt. Een rechtvaardige en duurzame wereld 

zonder ongelijkheid, waar geen mens honger lijdt, 

verdrukt wordt of op de vlucht moet. 

Als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen 

en te herverdelen, is dat genoeg om het 100%  

anders te doen. 

 

 

1e zondag veertigdagentijd B-jaar 

 18 februari 2024 

God, roep Jij ook mij?  



Gebed om nabijheid 

Geen andere naam 

om U te noemen, God, 

dan die van rakelings nabije 

en toch onaantastbare. 

Geen ander woord 

om ons op af te stemmen 

dan wat Gij 

in mensen en verhalen 

naar ons toe spreekt. 

Geen andere kracht 

om van te leven dan die  

aan u en dit bestaan ontleend.  

Wij bidden U, 

wees hier aanwezig 

met uw helend licht, 

En ga met ons de weg 

van zoeken en van vragen, 

tot wij helder worden 

van vertrouwen en van inzicht. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsgebed 

Raak ons, God, 

met de kracht van uw liefde, 

zodat wij open komen. 

Richt ons op 

zodat wij leven  

in de ruimte van uw licht. 

En laat ons er zijn 

met alles, zoals we zijn, 

zoals Gij deed met Noach 

en telkens weer. 

Dat vragen wij hier, nu en voor alle dagen. Amen. 

 
Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing toont Noach hoe het  

gelijkheidsprincipe te aanvaarden en niet aan het leven 

te raken. De geweldspiraal wordt doorbroken, een ethi-

sche stap voorwaarts. 

Voor Marcus is Jezus de nieuwe Adam die zijn  

verantwoordelijkheid opneemt.  

Hij begeert geen macht, wordt dienaar, meer dan een 

naaste en brengt zo Gods rijk nabij. 

 

Vasten 

niet nog meer, nog groter. 

Maar andersom; 

In kleine dingen vreugde kennen. 

 

En die uitstralen  

als mens van hoop,  

van deemoed en van aarde. 

 

Vasten 

tot het aan je ziel knaagt.  

En het diepste weten  

weer is bloot gelegd. 

Zodat er geen ander woord  

door onze handen gaat  

dan het gedeelde. 

 

Vasten 

hongeren naar kwaliteit,  

om vaste grond te vinden. 

En voetje voor voetje  

de lange weg te leren gaan,  

van leven doorheen de dood  

naar duizendvoudig leven.  

 

(Kris Gelaude)  

‘Wondere Ruimte’ om in stilte te lezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Slotgebed  

Levende God, deze veertigdagentijd  

is ons gegeven als een heilige tijd, 

een tijd van omkeer en verandering. 

Roep ons bijeen, roep ons weg uit  

een oppervlakkig leven gericht op uiterlijkheden. 

Zet ons op weg naar een andere wereld,  

Jouw wereld. 

Waar mensen niet elkaars concurrenten zijn,  

maar bondgenoten in de uitbouw  

van een nieuwe toekomst. 

Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.  

 
Slotlied 



Gebed om vrede  

Er wordt dikwijls over vrede gesproken. 

Elke man, elke vrouw, ieder kind,  

elke mens wenst vrede. 

Vrede voor zichzelf, vrede voor wie hij liefheeft 

misschien zelfs vrede voor de wereld. 

Er wordt dikwijls over vrede gesproken  

maar vrede is eigenlijk een werkwoord. 

God geeft ons Zijn vrede,  

wij moeten ze alleen maar uitdragen. 

Geef ons de kracht, Heer  

om dit ook waar te    maken. 

Die vrede van de Heer is ook nu bij ons. 

Laten we die vrede dan ook nu aan elkaar     

doorgeven. 

 
Inleiding op de communie 

 

Communie 

Eerste lezing  Genesis 9,8-15 

 
Orgel 
 

Moment voor de kinderen 

 
Evangelie  Marcus. 1,12-15 
Jezus, ik denk aan jou, Jezus, ik spreek over jou, 
Jezus, ik hou van jou. 
 
Bij wijze van homilie 

We geven graag een woordje duiding bij de antwoord-

zang tussen de voorbeden. We leren het lied aan  

om het daarna te kunnen zingen. 

 
Voorbeden 

Voor alle mensen die hun verantwoordelijkheid   
opnemen en zich engageren om de aarde steeds 
opnieuw bewoonbaar te maken.  
Dat de hoop hen mag verbinden.  
Dat hun keuze voor het leven anderen  
mag inspireren. 
Barmhartige Heer, genadige God… 
 

Voor boeren in Congo die nieuwe manieren zoeken 
om samen te werken en hun gronden te beheren. 
Dat zij verschillende belangen kunnen verzoenen 
en aan de komende generaties een signaal geven 
dat je samen veel meer kan bereiken.  
Barmhartige Heer, genadige God… 
 

Dat deze vastentijd ons mag aanzetten om zonder 
uitstel nieuwe wegen op te zoeken.  
Dat wij met aandacht en trouw blijven kiezen  
voor rechtvaardigheid en dat wij elke dag in kleine 
daden kunnen beleven.  
Eeuwige God, geef hoop en toekomst  
aan onze wereld. Luister naar ons bidden en  
wees onze reisgenoot op al de wegen die wij gaan. 
Barmhartige Heer, genadige God… 
 

Wees barmhartig Heer voor allen die ons zijn  
voorgegaan en die wij in het begin van deze viering 
bij name noemden; neem hen op in Uw liefde 
Wees barmhartig Heer voor familie en vrienden die 
rouwen om het gemis. 
Barmhartige Heer, genadige God… 



Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in Jezus, 

zijn woorden en daden,  

in zijn trouw voor God en de mensen. 
 

Wij vertrouwen erop  

dat God in Hem gesproken heeft,  

dat Hij van dichtbij ons lief en leed deelt ,  

dat Hij met ons meevoelt  

als een tochtgenoot  

in goede en kwade dagen. 
 

Wij vertrouwen zijn idealen  

van liefde en gedeeld leven,  

van verbondenheid en eenwording,  

van vrede en vrijheid voor alle mensen. 
 

Hij bleef zijn idealen trouw  

zelfs zo dat het sterker was dan de dood  

waarmee ze Hem het zwijgen oplegden.  

Hij ontzag zichzelf niet  

om leven en vrijheid voor anderen  

mogelijk te maken. 

 
Daarom geloven wij dat Hij leeft. 

En met Hem geloven wij ook 

dat wie zijn leven deelt, leven zal vinden. 
 

Wij vertrouwen erop  

dat er ook voor ons toekomst zal zijn  

als wij doen wat Hij gedaan heeft. 

Wij geloven in een nieuwe hemel  

en een nieuwe aarde waarin Hij voorgoed 

onze vrede wil zijn. Amen. 

 
Offerande 

Wil jij ook onze geloofsgemeenschap  

mee steunen? De misdienaars 

komen graag rond voor jouw 

bijdrage. Het kan ook via jouw 

bankapp. Dank je wel! 

 

Bidden bij brood van leven 

Wij brengen het brood dat in 

een vorige viering gezegend werd in ons midden 

en vragen U, God, 

aanvaard ons met onze kansen en beperktheden, 

maar vooral met onze mogelijkheden. 

Leer ons mensen worden  

die durven geven met hart en ziel. 
 

Met hart en ziel danken wij U, God, 

die door uw Geest  

onze geest voortdurend vernieuwt 

om de wereld mensvriendelijker maken. 
 

Uw Geest stimuleert ons 

om te geloven in Jezus 

en van Hem te spreken als de Heer,  

als de Hoop van de wereld. 

Laten wij nooit vergeten 

dat ons geloof, dwars door alle leed, 

dat onze hoop over de dood heen, 

dat onze liefde tegen alle machten in, 

ons doen gelijken op Hem 

die Gods gelijke genoemd wordt. 
 

Laten wij nooit vergeten 

dat Jezus de wereld heeft gezien met onze ogen, 

dat Hij onze woorden gesproken heeft, 

dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend, 

dat Hij het werk van een mens heeft verricht 

en dat Hij ons brood gegeven heeft. 
 

Brood om te delen met elkaar  

en met de wereld omdat we nooit zouden 

vergeten dat ook Hij weerloos heeft moeten 

buigen voor het geweld en de macht. 
 

Brood om te delen met elkaar en met de wereld 

Omdat we Hem, wie Hij was en hoe Hij leefde 

nooit zouden vergeten. 

Brood als teken van Zijn liefde voor ons. 

Dit brood brengt ons ook vandaag hier samen 

rond de tafel. 
 

Wij zijn hier bijeen in zijn naam, 

omdat wij mensen willen worden zoals Hij: 

mensen die geloven in elkaar en vertrouwen op U. 

 
Onze Vader 


