
Met muzikale inbreng van Dmitri en Ana,  

vluchtelingen uit Wit-Rusland 

Op zovele plaatsen is er oorlog in onze wereld. 

21 september is door de VN uitgeroepen 

als Internationale Dag van de Vrede. 

We willen als lokale oecumenische gemeenschap 

op deze dag hierbij stilstaan.  

Nodig gerust anderen mee uit. 

21 september:  

internationale dag  

 

  

 

Lied 
We brengen de kruisjes in ons midden van wie we 

vorige maand in deze kerk gelovig afscheid  

namen. God roept ook over hen zijn Naam uit. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn  
waar de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 

We gedenken 

Mag dit huis een plaats zijn  

waar wij troost vinden  

bij het gedenken van (…) 

 

 

 

 

Welkom 

Zondag 17 september 2023 
24e zondag A-jaar 

 

 
 
 

Nieuwe kansen 



Gebed om nabijheid 

Jezus vraagt ons dat we elkaar vergiffenis geven; 

niet één keer maar 7 x 70 keer.  

Vergeven is: het leven van de ander  

niet onmogelijk maken,  

ook al heeft men jou iets aangedaan. 
 

God, maak ons tot mensen die kunnen vergeven, 

zodat wij de wereld tonen  

dat jouw liefde en genade,  

een onpeilbare kracht heeft. 

Blijf ons nabij en geef dat uw woord ons aanzet  

om elkaar te aanvaarden zoals we zijn. 

Dat wij zo dat moeilijke woord "vergiffenis"  

kunnen linken aan uw liefde. Amen. 

 

Lied 
Vervul ons met een nieuw verstaan  
van 't Woord waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan  
het Brood dat Gij ons breekt. 
 

Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt,  
tot alles is volbracht. 
 
Gebed om samen te bidden 

God, Gij zijt een God van vergeving.  

Doe ons leven vanuit uw vergeving,  

met mildheid voor elkaar.  

Doe ons leven naar uw woord,  

zodat wij elkaar niet zeven maal, maar  

zeventig maal zeven maal kunnen vergeven.  

Gij die onze tekortkomingen vergeeft  

als wij elkaar vergeven,  

vervul ons met uw mildheid,  

vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Moment voor de kinderen  
Alle jongens en meisjes mogen vooraan komen zitten 
 

Acclamatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evangelie   Matteüs 18, 21 – 35 
 

Homilie 
We brengen Jezus woorden naar ons eigen leven 

 

Gebed  

God, Vader, Moeder van mensen, 

nu wij hier zijn samengekomen  

bij het begin van een nieuw werkjaar, 

vragen wij U, blijf bij ons aanwezig. 

Dat onze woorden van liefde spreken, 

dat onze handen goedheid zaaien 

en onze voeten wegen gaan naar anderen. 

Zegen ons met uw liefde,  

sterk ons met uw genade 

en sta naast ons met uw kracht. 

Geef dat wij in deze ‘wondere ruimte’  

tot rust kunnen komen  

om zo te voelen en te weten  

dat wij uw kinderen zijn. 

Dat vragen wij U voor vandaag  

en de dagen die komen. Amen. 

 

Luisterlied: een wens voor jou   

Ik wens jou - Trinity 

https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes 

 

Mededelingen  

 

Zending en zegen     

 
 

 
Bloem voor housewarming van de stal 

‘Wondere Ruimte:  

een plaats voor een andere ontmoeting’ 

Wat betekent voor jou een ‘wondere ruimte,  

een warme thuis, een plaats voor een andere 

ontmoeting,…’? 

Schrijf jouw boodschap op een bloem in de vorm 

van een gedicht, spreuk, gedachte, tekening,…  

Kleur of versier de bloem, knip uit en kleef het 

plantenstokje er achteraan op. 

Je vindt de bloem en stokje in de kerk, op de 

   website en op FB, maar een eigen ontwerp of 

   een zelfgemaakte bloem kan uiteraard ook! 

Breng ze mee op 22 oktober wanneer we 

  onze Wonderlijke Ruimte (buiten) officieel 

  inhuldigen. Kan je er dan niet zijn, leg ze 

  vooraf in de kerk. 

 

Het zou tof zijn 

als we met veel  

bloemen onze  

Wondere Ruimte  

kunnen aankleden. 

 

Als je graag knutselt, kan je 

ook een vogel maken om in 

onze kerk bij te hangen. 
 

Uitknippen, kleuren, plakken 

en meebrengen naar de kerk. 

We kijken er naar uit om de kerk vol vogels te 

hangen dit werkjaar! Eveneens te vinden in de 

kerk, website en FB. 

https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes


Onze Vader  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vredewens 

 

Inleiding op de communie   

 

Communie 

Wondere stille ruimte - om te lezen 
Ik wens jou een dak boven je hoofd. 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood. 

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 

Dat de liefde van je leven op je wacht. 

  

Ik wens jou genoeg om door te gaan. 

Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan. 

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd. 

Met kind'ren om je heen tot aan het eind. 

  

Een muur voor de wind. 

Een vuur voor de kou. 

Een jas voor de regen. 

En een vriend dichtbij jou. 

  

Ik wens jou vrede toe om wie je bent. 

Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent. 

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft. 

In elk van de seizoenen dat je leeft. 

  

Ik bescherm je voor de wind  

en vind voor jou een schuilplaats. 

In de nacht maak Ik een vuur,  

want dan word jij niet bang. 

In het donker loop Ik naast je  

als een trouwe engel. 

Ik ben hier,  

wij gaan samen,  

heel je leven lang. 

       Trinity: ik wens jou 

Jaarthemalied 

Wie zijn ze? 

Kandidaat vormeling 

Vandaag gaan we op weg naar het vormsel. 

Bij ons doopsel kozen onze ouders onze naam: 

dat is wie we zijn. 

Nu laten wij zien dat wij op weg willen gaan  

om Jezus beter te leren kennen. 

We hebben nog veel te leren  

en kunnen best wat hulp gebruiken. 

Willen jullie ons daarin steunen? 

 

Allen 

Ja, dat willen wij! 

Wij gaan graag samen op weg  

om mooie christenen te zijn. 

Ook wij leren nog steeds bij. 

Daarom hebben we elkaar nodig. 

Samen staan we sterk 

om de moed en de durf te hebben 

om Jezus te volgen en we hopen  

dat jullie ervaren  

dat geloven gelukkig maakt. 

 

Een ouder vertelt 

Wij zijn dankbaar dat jullie,  

onze kinderen,  

mogen groeien in de vormselvoorbereiding. 

Als gezin willen we dit graag samen doen. 

We hopen steun en hulp te vinden  

bij elkaar en in deze geloofsgemeenschap. 

 



Allen 

Wij hopen en willen niets liever  

dan dat jullie zich hier thuis voelen,  

in de geest van Jezus. 

 

Vormeling 

Dan zeggen wij graag onze naam,  

zodat jullie ons al wat leren kennen. 
 

Elk van jullie naam staat geschreven  

in de palm van Gods hand.  

Een fijne en boeiende tocht! 

 

Bij wijze van geloofsbelijdenis  Manu Verhulst 

Geloven is een manier van leven: 

open voor het wonder,  

gelukkig om de kleine dingen  

en mild voor de kwade. 

  

Geloven is  

een manier van leven: 

open voor de mens  

en zijn gedachten 

en blij verrast om het telkens nieuwe. 

 

Geloven in God is onder de sterren staan: 

weet hebben van tijd en ruimte 

even groot als zijn liefde. 

  

Geloven in God is een manier van sterven: 

durven inslapen in zijn armen 

en hopen dat Hij jou zal wakker maken. 

 

Voorbeden 

Namens de catechese   

Vanuit dit geloof bidden we: 

 

God, wil ons helpen om de vormelingen  

en de kinderen die ons zijn toevertrouwd, 

ruimte te geven om zich te ontplooien. 

Leer ons zien dat niet iedereen  

even snel is in denken en doen, 

maar dat elk kind zijn kwaliteiten heeft. 

Dat wij hen stimuleren. 

 

Vanuit de verenigingen 

God, wil ons helpen om in onze verenigingen 

mensen te ontvangen met ‘open armen’,  

wie ze ook zijn, wat hun achtergrond ook is. 

Dat wij hen ruimte geven, zodat zij ook aan hun 

trekken kunnen komen. 

 

Acclamatie  

Dat uw woorden in ons branden 
als een vuur voor hart en handen,  
als een licht voor ons uit! 

Vanuit de werkgroepen   

van onze geloofsgemeenschap 

God, wil ons helpen om in onze werkgroepen 

zo te werken dat we iedereen mee hebben, 

dat wij aandacht geven aan mensen  

die moeten leven met een gemis, 

dat wij een luisterend oor hebben, 

en dat wij een steun zijn voor diegenen 

zonder vrienden of kennissen om zich heen. 

 

Vanuit de rouwgroep 

God, wij bidden, geef tekenen van hoop  

voor de families van onze overledenen (…) 

 

Dat zij opgenomen zijn  

in de wondere ruimte van uw liefde  

en wij weten dat Gij hen nooit vergeet. 

 

Offerande  orgel 
Delen van wat we hebben, 

om onze geloofsgemeenschap  

mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje 

leggen waarmee de   

misdienaars rond komen, 

of het kan via bankapp (niet via payconiq) 

 

Gebed rond brood van leven 

God, wij danken U 

omdat Gij duidelijk aan het werk zijt 

daar waar mensen elkaar vinden, 

elkaar durven vergeven en van elkaar houden. 
  

Daar waar mensen  

de handen in elkaar slaan 

en samen kleine stappen zetten 

om deze wereld om te bouwen  

tot een wereld zoals Gij die droomt. 

  

Wij danken U, omdat Gij aan het werk zijt 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet 

voor vrede en rechtvaardigheid. 

  

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 

die ons menselijk leven  

met zijn beide handen aanvaardde 

en het deelde met al de zijnen 

 

Jezus schonk waardigheid  

aan elke mens die Hij ontmoette.  

Hij heeft hun vreugde en hun zorgen meegemaakt,  

Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld.  

Hij werd hun vriend omdat Hij naar hen toe ging  

met menselijke warmte en aandacht. 

 


