
Mededelingen 

Zending en zegen  

 

10.30 u. 

Viering met jongerenkoor Mozaïek  

in het teken van Broederlijk Delen  

(ook de omhaling) 

en kruisjesviering voor de vormelingen. 

12.00 u. 

Solidariteitsmaal in Ons Huis aan  

vrije bijdrage: we delen onze aandacht en 

samenwerking. Meer info:  

christinetrommelmans@hotmail.com. 

Inschrijven kan nu nog via een lijst  

achteraan in de kerk of via de website 

ten laatste tegen woensdag! 

Wil jij ook een bananencake bakken? 

Geef het even door aan Christine  

(ze staat aan het koffiehoekje). 

Intrede met orgel 

Wij brengen de naam van de dopeling vooraan. 

Lied 

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 
waar elke mens van angst geneest, 
ik zoek de God die armen heelt, 
in elke mens die liefde deelt. 

Ik zoek het land dat vreugde heet, 
vrij van geweld en oorlogsleed, 
ik zoek de stad waar God regeert, 
in elke mens die liefde deelt. 

Hier is de plaats die vrede lacht, 
hier wordt aan mensen recht verschaft, 
hier is de God die leven geeft, 
in elke mens die liefde deelt. 

Welkom 

Gebed om nabijheid  

Heer,  

ondanks onze goede bedoelingen 

wijken wij wel eens af van de weg  

die Gij ons toont. 

Daarom vragen wij Uw en elkaars ontferming. 

 

 

2e  vastenzondag   



Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd  

in onze medemens en sluiten onze ogen  

voor de noden van de anderen. 

Daarom vragen wij Uw en elkaars ontferming. 

Om alles wat U tegenspreekt, 
een wereld waar uw Naam ontbreekt: 
Kyrie eleison. 

Heer, Gij vraagt ons licht en warmte te zijn  

voor anderen en de weg van uw Zoon te volgen. 

Daarom vragen wij Uw en elkaars ontferming. 

Uw Zoon heeft ons de weg gebaand. 
Wij zullen vol vertrouwen gaan: 
Kyrie eleison. 

Gebed 

God, Gij die mensen van oudsher roept,  

spreek ons aan in dit uur  

en zegen ons met durf en goede moed 

om te delen en ons te engageren  

voor een duurzame wereld zonder ongelijkheid. 

Roep ons bij onze liefste naam  

zoals Gij Abraham liet gaan 

en laat ons zien, al was het maar even, 

de stralende glans 

van Uw aanwezigheid onder ons. 

Zo kunnen wij uitstijgen  

boven onszelf en nieuwe mensen worden. 

Dat vragen wij U voor vandaag  

en de dagen die komen. Amen. 

Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing vernemen we hoe God  
Abraham roept om weg te trekken naar een land  
dat God hem tonen zal. Abraham weet niet waarheen, 
maar hij weet dat hij op weg moet naar een nieuwe 
toekomst die mensen recht doet.  
Hij mag erop vertrouwen dat God hem zegent  
op de lange tocht ernaartoe. 

In het evangelie mogen we even mee de berg op  
om inzicht te krijgen en Gods glans te ervaren,  
om dan terug af te zakken naar het alledaagse leven, 
waar we geroepen worden om  
dat ervaren licht uit te stralen in de wereld. 

Eerste lezing Gen., 12, 1-4a  

Gebed   (naar Erwin Roosen) 

Net als Jezus dat deed, 

nodigt Gij ons uit, God,  

om met U de berg op te gaan, 

om de rust en de stilte op te zoeken  

en te ervaren dat leven in Uw nabijheid 

ons ‘anders’ en ‘nieuw’ kan maken. 

Want als wij U in ons leven toelaten 

zullen onze ogen glinsteren van liefde. 

Laat onze mond alleen maar goede dingen 

vertellen en onze handen dienstbaar zijn 

om op die manier van U te getuigen. 

Laat ons stralen als de zon 

omdat we dan als een spiegel  

Uw tederheid zullen weerkaatsen. Amen. 

Lied 

Lichtpuntje van de week 

In Guatemala vecht de 51-

jarige Doña Irma Alvarado al 

meer dan 25 jaar tegen de 

manier waarop bedrijven het 

water uit de Pacaya-rivier op-

eisen en vervuilen. Overstro-

mingen en een tropische 

storm zetten in 2005 haar 

huis onder water en vernietigden de oogst.  

Sindsdien begon de gemeenschap van La Blanca 

aan een lange juridische strijd om hun rechten en 

een vergoeding voor hun geleden schade te eisen. 

De kennis en het inzicht van Doña Irma en haar 

mede-activisten groeien elk jaar. Samen staan ze 

sterker, ook als ze bedreigd worden omwille van 

hun engagement en doorzettingsvermogen.  

De 25%-revolutie leeft al lang in Guatemala.  



Boven op de berg toonde Jezus aan zijn 

vrienden een nieuw gelaat,  

een nieuw inzicht. 

Ook in ons hart hebt Gij de hunkering  

gelegd naar een betere wereld,  

vol van het beste in iedere mens. 

Wij danken U voor Jezus,  

die samen met zijn apostelen de berg terug 

afkwam en ons voorging hoe we 

in dit aardse leven elkaar nabij kunnen zijn. 

Zo ging Hij ons voor ten einde toe. 

Wij bidden  

in deze onvolmaakte wereld: 

laat ons dromen  

boven fouten en pijn uit 

dat wij haar zullen vernieuwen 

en aan een veilige toekomst  

zullen meebouwen 

voor mensen veraf en dichtbij. 

Wij danken u voor uw belofte, God, 

dat Gij dicht bij ons wilt zijn  

in al ons pogen en ons falen. 

Wij danken u voor uw liefde,  

die sterker is dan alle kwaad,  

sterker dan de dood. 

Onze Vader 

Vredewens 

God, zoveel mensen in de wereld snakken 

naar een onderkomen, veilig voor haat,  

oorlog of natuurgeweld. 

Zoveel mensen rekenen op ons gebed.  

Daarom maken we het even stil en vragen 

dat zij uw nabijheid mogen ervaren, God. 

Maar ook in ons eigen land horen we vaak 

vijandige taal. 

Laat ons een tegengif zijn in woord en 

daad. Help ons daarbij, God. 

Dan zal uw vrede met ons zijn. 

En geven wij die vrede ook door aan elkaar. 

Communie 

Als wij in die geest dit brood delen 

dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en 

vrede, in Jezus’ naam. 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede, in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, 
dit dankoffer aan, 
in de gemeenschap van de Kerk, 
die leeft door Jezus’ Geest 
vandaag en alle dagen 

Tussenzang  

KVM   

Evangelie Mt., 17, 1-9  

Jezus, ik denk aan jou, 

Jezus, ik spreek over jou, 

Jezus, ik hou van jou. 

Homilie 

Kort stukje orgelmuziek 

Voorbeden 

Niemand heeft U ooit gezien, God, 

toch herkennen wij U in alle helpers, 

die U een gezicht geven en die  

hun leven, tijd en goed delen met mensen  

in oorlogs- of rampgebied. 

Wij bidden dat zij af en toe –in al die ellende– 

een Tabor-ervaring hebben waaruit ze de 

moed putten om vol te houden. 

 



Niemand heeft U ooit gezien, 

toch zien wij U in de bezielers en  

medewerkers van de projecten in  

Guatemala, Rwanda en Burkina Faso. 

Zet ons aan om aan te sluiten bij  

de 25%-revolutie van solidariteit,  

zodat alle projectwerkers zich bemoedigd en 

gezegend weten op hun weg naar  

een eerlijkere wereld. 

Niemand heeft U ooit gezien,… 

Ook al hebben wij U nooit gezien, God, 

toch herkennen wij U in onze medemens. 

Geef ons inzicht hoe wij de ander  

tot zijn recht kunnen laten komen. 

Open onze ogen en ons hart 

om het goede te zien in de elkaar. 

Geef ons de moed, om dat ook uit te  

spreken in een complimentje. 

Zo gunnen we elkaar een Tabor-moment  

en laten we elkaar stralen.  

Niemand heeft U ooit gezien,...  

Niemand heeft U ooit gezien, God, 

toch voelen wij uw aanwezigheid hier  

in onze gemeenschap,  

met zijn Tabor-momenten in grote vreugden 

en in de dal-ervaringen van diep verdriet. 

Zo bidden wij voor de dopeling… 

En voor de mensen die overleden zijn en 

hun families: … 

In deze week van de vrijwilliger, bidden wij 

in het bijzonder voor de 

vele vrijwilligers die in het 

spoor van Jezus, bijdragen 

aan onze warme geloofsge-

meenschap of elders. 

Wij bidden en weten dat zij en wij allen  

U ter harte gaan. 

Niemand heeft U ooit gezien,… + Refrein 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God, Schepper  

van de wereld en van ons, mensen. 

Een grenzeloos goede God, die 

met ons wil meewerken en meeleven. 

Wij geloven in Jezus Christus, 

die gestalte gaf aan Gods Boodschap 

van solidariteit en goedheid 

en ons op weg zette naar een wereld 

zonder grenzen. 

Wij geloven dat Gods Geest 

ons hierbij begeleidt en bezielt. 

Wij geloven in een  

geloofsgemeenschap van mensen  

die samen Kerk vormen, 

naar Gods model en Jezus’ voorbeeld. 

Wij geloven in Gods liefde, 

dat wij ze zichtbaar kunnen maken, 

telkens wij grenzen openbreken en  

solidair zijn. 

Wij geloven dat we ons leven zinvol 

maken als wij Gods droom  

hier op aarde helpen realiseren. Amen. 

Offerande 

De misdienaars komen graag rond  

voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld 

bij, dan kan je storten via je 

bankapp. 

Scan dan deze QR-code  

(het bedrag kan je zelf aanpassen).  

Bidden bij brood van leven 

God, 

drie leerlingen mochten met U samen zijn 

boven op een berg. 

Het was een moment van stilte en rust, 

van innerlijk geluk, 

van uitzicht op wat komen zal. 

De tenten werden toen niet opgeslagen, 

want hun geloof was nog te broos, 

maar hun verlangen naar een wereld van 

vrede en geluk werd aangewakkerd. 

Zo mogen wij hier samen zijn rond dit 

teken van brood van leven, 

om, gedragen door U, God én elkaar, 

vol verlangen uit te zien 

naar een nieuwe wereld 

gedragen door liefde en goedheid. 


