
Welkom aan het koor Dulcisona  
olv Hera Wyckers 

 
 
Lied   Mein Licht und Heil ist Gott der Herr  
(H. Schütz) 
 
 
De Heer is mijn licht  
(Erwin Roosen - naar psalm 27)     
De Heer is mijn licht en mijn vreugde.  
Voor niets of niemand moet ik nog bang zijn.  
Wanneer ik eenzaam of verdrietig ben, 
kan ik bij Hem schuilen.  
Hij laat mijn nooit alleen.  
Zelfs als alles en iedereen tegen mij lijkt te zijn,  
dan nog mag ik bij Hem thuiskomen.  
Hij is mijn burcht!  
Wie zou ik zijn zonder Hem?  
Voor Hem wil ik juichen, spelen en zingen. 
 
Welkom 
    
Gods nabijheid ervaren   
Op de weg die God ons toont 
doen wij elkaar soms pijn. 
Laten wij elkaar oprecht vergeven, 
want vergeven is de kans om nieuw te worden. 
 
’s Morgens vergeten wij zo vaak 
die kleine blijken van genegenheid 
voor onze meest nabije medemensen. 
Misschien zijn wij ze totaal verleerd. 
Daarom bidden wij:  

= Heer, ontferm U. 
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 Verbonden MeT 
Vader,  

Zoon  
        en GeesT. 



Overdag vinden wij bij mensen  
vriendschap en sympathie, 
maar ook teleurstelling en onmacht,  
soms zelfs woede. 
Als begrip dan onbegrip wordt  
en zin nog enkel onzin, 
durven wij wel eens kwetsende woorden  
gebruiken die ons later spijten. 
Daarom bidden wij: Kyrie 
 
Als het avond wordt zou alles moeten vergeven 
zijn. Al te vaak echter sluiten wij de dag af  
zonder verzoening. 
Daarom bidden wij: Kyrie 
 
Moge de barmhartige God zich over ons  
ontfermen, onze zonden vergeven 
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. 
Amen. 
 
Gloria 

Gebed 
Ik wil zorg voor je dragen – zegt God – 
zoals een vader en een moeder voor hun kind. 
Ik wil je beschermen en van je houden, 
alle dagen. 
Als blijk van mijn liefde  
heb Ik je zelfs mijn Zoon gegeven, 
opdat mijn tederheid een gezicht zou  
Krijgen en opdat mijn droom van een  
hemelse wereld werkelijkheid zou worden. 
Wil van Hem leren hoe je je leven kunt  
afstemmen op de adem van mijn Geest 
en hoe je een mens van vrede en liefde  
kunt worden. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen                                          
‘Wie is God voor ons’. 
Bij velen van ons leeft deze vraag. 
De lezingen helpen ons om een antwoord te vinden. 
Zo laat God, doorheen de wisselende  
omstandigheden in ieders leven, de verschillende  
facetten van Zijn mysterie ervaren:  
Hij is de Geest die ons bezielt.  
Hij is de Zoon die ons uitnodigt.  
Hij is de Vader die ons draagt en vergeeft. 



Tijd voor de kinderen  
Samen beluisteren en bespreken de kinderen  
de tekst van de eerste lezing: Spreuken 8,22-31 
  
Lied  

Zingt Jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias Jubilate! 
 
Zingt Jubilate voor de Geest, 
offert de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
Weest God indachtig Jubilate! 
 
Evangelie  Johannes 16,12-15     
Jezus ik denk aan jou                                                     
Jezus ik spreek over jou 
Jezus ik hou van jou 

 
Homilie 
 
Voorbeden  
Bidden we tot God onze Vader  
die van ieder van ons houdt  
en onze naam geschreven heeft  
in de palm van zijn hand.  
Dat wij vertrouwen  
op zijn goedheid en nabijheid.  
 
 



 

Bidden we tot Jezus 
die wij Zoon van God mogen noemen,  
die met ons meegaat als Vriend en Tochtgenoot,  
en die zich telkens opnieuw aan ons geeft  
in brood en wijn.  
Dat wij Hem navolgen  
in zijn concrete zorg voor mensen.  
Zend uw Geest , … 
 
Bidden we tot de heilige Geest 
die sinds ons doopsel in ons woont  
en vruchten van liefde, vrede en vreugde schenkt.  
Dat wij en alle christenen openstaan  
om zijn gaven te ontvangen  
voor onszelf, de Kerkgemeenschap  
en de wereld waarin we leven.  
Zend uw Geest , … 
 
Bidden wij: 
voor hen die ziek zijn, 
voor diegene die leven met een lege plaats 
aan hun zijde, 
voor hen die, na jaren van liefdevolle  
verzorging, toch afscheid moeten nemen  
van hun dierbaren (…) 
Geef hen kracht en moed 
om de droefheid om te buigen 
en te geloven dat hun geliefde opgenomen is  
in Gods eeuwige liefde. 
Zend uw Geest , … 
 
Bidden wij in deze examentijd  
bijzonder tot de heilige Geest  
om zijn kracht voor alle kinderen en jongeren.  
Dat zij volhouden in hun studies. 
Bidden we om wijsheid  
voor hun leerkrachten en ouders. 
Dat zij hen met liefde en geduld blijven omringen 
en, ook als het tegen zit,  
hen kunnen opvangen en steunen. 
Zend uw Geest , … 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in de God van het verbond, 
wiens naam is: “Ik ben er voor jou.” 
 
Ik geloof in de God van Jezus, 
als een Vader met ons op weg, 
naast ons in goede momenten, 
ons dragend als het moeilijk wordt. 
 
Ik geloof in Jezus, 
die van Zichzelf kon zeggen: 
“Ik ben de Weg.” 
 
Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg, 
de betrouwbare Gids die zijn leven geeft 
opdat niemand onderweg zou bezwijken. 
 
Ik geloof in de Geest, 
de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg. 
Hij houdt Gods licht in ons brandend. 
 
Ik geloof in de gemeenschap  
samen op weg, 
een gemeenschap van mensen 
die blijven geloven in breken en delen. 
 
Ik geloof dat wij  
samen op weg zijn 
naar leven ten volle  
als een eeuwigheid. Amen. 
 
Offerande 
De misdienaars komen graag 
rond voor jouw bijdrage.  
Indien gewenst kan je storten  
via je bankapp.  
Scan dan de QR-code  
(het bedrag kan je zelf aanpassen).  
 
Lied 
Wir glauben all an einen Gott   
(H. Bornefeld) 
Wij geloven allen in één God 
 
Gebed over de gaven 
Eeuwige God, 
wanneer wij hier brood en wijn  
in handen nemen, 
moet dat doorwerken in ons leven van elke dag. 
Voed ons aan deze tafel. 
Sterk ons met uw gaven, 
opdat wij uw Woord ter harte nemen 
en leven in het licht van uw liefde, 
in de geest van Jezus van Nazareth, 
uw mens-geworden liefde en trouw.  
Amen. 
 



Bidden bij brood en wijn van leven  
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Hoe moeten wij U danken, Vader,  
voor het geluk dat ons geopenbaard werd                                    
in Jezus, uw Zoon. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 
aan de kleinen en de eenvoudigen. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij voor ons toekomst opent 
en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 
 
Barmhartige Vader, wij danken U voor  
Jezus Christus, die één van ons geworden is. 
 
Na zijn dood hebben zijn leerlingen  
erkend dat zijn Geest aanwezig is 
overal waar liefde woont, 
overal waar mensen  
in elkaar durven geloven, 
overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 
 
Zij hebben begrepen dat Jezus met hen  
Meeging als zij met elkaar dezelfde weg gingen.  
Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood toen zij maaltijd 
hielden om Jezus’ liefde onder elkaar  
levend te houden. 
 
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd…... 
 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 
Trouw aan Jezus’ Woord, Vader, 
breken wij hier dit Brood  
en danken U voor deze beker. 
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 
en maken zijn voorbeeld tot het onze. 
Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn  
voorgegaan. Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 
 
Laat uw Geest rusten op deze gaven. 
Dat deze heilige symbolen 
ons mogen spreken van Jezus’ dood  
die tot leven wekt, 
dat wij mogen openstaan voor alles  
wat Jezus ons geleerd heeft,  
dat wij vervuld worden van zijn liefde. 



Dan zal er vreugde zijn op aarde, 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam 
geprezen zijn, Heer, onze God, barmhartige  
Vader, in de eenheid van de Heilige Geest 
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Vredewens 
Heer, Jezus Christus, 
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden. 
Schenk ons uw Geest. 
Dat Hij ons leert nieuwe wegen te gaan en te 
getuigen van Gods aanwezigheid in ons midden. 
Die vrede van de drie-ene God zij altijd met u. 
En wensen wij elkaar van harte die vrede toe. 
 

Koor zingt: Lumen (A. Betinis) 
Ontvang het licht en geef het door 
 
Communie 
Ondertussen zingt het koor: 
Pulchra es anima mea (O. Gjeilo) 
Mooi ben je, mijn vriendin,  
lieflijke en bekoorlijke dochter Jerusalem.  
Mooi ben je, lieflijk en bekoorlijk als Jerusalem, 
vervaarlijk dichtbij als een leger in de aanval!  
Wend je ogen van mij af, want ik weet niet 
waar ik kijken moet. 

Om mee te nemen onderweg  uit: 
het Bijbelse Hooglied, gericht aan de Maagd Maria 
Als ik bid tot God, dan roep ik: Hoor je me? 
Zie je hoe ik geniet van alles 
wat Jij gemaakt hebt. Bedankt! 
En ik noem God: vader en moeder, 
liefdevolle bron van alle leven. 
 
Als ik bid tot Jezus, dan roep ik: Help je me? 
Ik zie hoe jouw woorden 
ook altijd daden waren 
en hoe jouw liefde voor God 
en voor je medemensen 
groter was dan de liefde 
voor je eigen leven. 
Ik zou je willen navolgen. 
En ik noem Jezus: mijn grote broer, 
trouwe vriend voor het leven. 
 
Als ik bid tot de Geest dan roep ik: Ben je met me? 
Want al heb ik  
het geloof in God 
en de liefde van Jezus, 
dan nog zou ik zonder jouw stuwende kracht 
niet tot hopen in staat zijn. 
En ik noem de Geest: mijn motor, 
wind die waait waarheen God wil. 



Slotgebed  
God, “Ik-ben-er” is uw Naam, 
altijd kunnen wij op U vertrouwen. 
Wij vragen U daarom: wees er voor ons, 
in al uw veelzijdigheid, elke dag weer. 
Geef ons de kracht en de moed 
uit te groeien tot wie we zijn: 
mensen naar uw beeld, verschillend en uniek. 
Dat vragen wij U door Jezus, 
die met de Geest leeft voor altijd. Amen.  
 
Slotlied 
Laudate Dominum (S. Van Steenbergen) 
Prijs de Heer, alle volken;  
looft Hem, alle mensen.  
Want Hij heeft geschonken  
Zijn ontferm U over ons,  
En de waarheid van de Heer tot in eeuwigheid.  
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest, zoals het was in het begin  
en nu en tot in eeuwigheid,  
en voor de generaties van generaties. Amen. 
 
Mededelingen  
 
Zending en zegen  
 
 

Zeg je mee DANK? 
Zondag 22 juni 2025 om 10.30u 
Dankviering om het werkjaar af te sluiten.  
Iedereen welkom, zeker ook vanuit de  
bewegingen, eerste communicanten,  
vormelingen, dopelingen ….voor iedereen dus. 
In samenwerking met het Terekens Huisorkest. 
Aansluitend grote receptie! 
Breng je een hapje of drankje mee? 
 
Nog informatie. 
Jubelkaars 2025: Je kan een kaarsje van hoop 
meenemen of in de kerk laten branden. 
Te vinden achteraan in de kerk voor €2,- 
 
Ontmoetingsdag 2025 wordt een  
Feest van de Hoop in Oostakker-Lourdes 
op Zaterdag 20 september 2025.  
De datum van 04 oktober komt hiermee  
te vervallen. Meer info lees je alvast op de TV  
aan het koffiehoekje. Weldra ook via een folder. 
 
Rollator 
Wie moeilijk te been is kan in de kerk  
een rollator gebruiken die te nemen is  
bij het binnenkomen langs de zijdeur. 
 


