
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 

 
 

Welkom  

 

Gebed om nabijheid  

God, Gij houdt van ons  

als een Goede Herder.  

In Jezus hebt Gij dat getoond. 

Gij hebt aandacht voor élke mens,  

groot of klein, arm of rijk, 

zoals een herder die ál zijn schapen kent.  

Wees hier bij ons en spreek ons aan; 

roep ons om herders te zijn voor elkaar 

zoals Jezus. Amen. 

 

 

 

 

 

 

4e paaszondag A-jaar 

30 april 2023 

Roepingenzondag 

 
 
 

 

Ik ben  

de herder 



 Lied   

  

Gebed   

God, herder en hoeder van mensen, 

in Jezus spoort Gij ons telkens weer aan 

om voor elkaar “herder” te zijn. 

Geef dan dat wij elkaar  

niet in de steek laten, 

dat we elkaar niet ontvluchten. 

Houd ons gaande op de weg van Jezus, 

houd ons met elkaar en met U verbonden, 

over alle grenzen heen. 

Dat vragen wij U voor vandaag en altijd.  

Amen. 

 

Inleiding op de lezingen  
Hoe worden wij geroepen? 

Het is een vraag die in ieder van ons mag leven. 

Petrus helpt ons al op weg in de eerste lezing. 

In het evangelie roept Jezus ons  

om Hem als herder te volgen 

 

Eerste lezing Handelingen 2, 14a. 36-41   

 

Orgel 

 

Moment voor de kinderen  

  

Evangelie  Johannes 10, 1-10  

Jezus ik denk aan jou,  

Jezus ik spreek over jou,  

Jezus ik hou van jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden  

God van mensen,  

laat er herders zijn 

die in zachtmoedigheid over uw mensen waken, 

die hen leiden naar koele wateren van rust 

en die zien waar Gij uw wonderen zaait. 

Dat zij ontdekken dat er bloesems bloeien  

aan schijnbaar doodgevroren twijgen. 

Lied 

 
 

Uw zaal'ge zegen rust op mij  
en volgt mij overal. 
In 't huis des Heren woon ik blij  
waar 'k eeuwig zingen zal. 
Mijn herder zijt Gij … 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Welkom op de informatie- en inspraakavond  

van de geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken  

op MAANDAG 15 mei  

in de vergaderzaal “Ons Huis.”  
 

• Als bezinning belijken we een van de filmpjes van 

  ‘screensaver’ 

• Traditiegetrouw is de laatste "Tereken Overleg(t)"  

   van het werkjaar een moment om te evalueren: 

o We evalueren de verschillende aspecten van het 

   werk van onze vrijgestelde Lieve, "Lieve als …." 

o Lieve wil vanaf september 2024 deeltijds gaan 

   werken, we denken na over welke van haar vele 

     taken zou ze moeten blijven doen, welke proberen 

     we aan vrijwilligers door te geven,  

     welke kunnen wegvallen…? 

o Wat vond je van de film "de Passie"? 

o Wat vond je van de voorbije vieringen, Goede Week,     

   vieringen voor 1e communie en vormsel? 

o Wat vond je van de "Tereken Overleg(t)"  

      vergaderingen van dit jaar? 

• Nieuws vanuit: 

o onze geloofsgemeenschap 

o de kerkraad 

o de VZW's 

o de parochie in Sint-Niklaas 

• Afhaalrondje   Je komt toch ook? 



Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen 

 

 

Communie 

 

Gebed 

God, herder en hoeder van mensen, 

in Jezus spoort Gij ons telkens weer aan 

om voor elkaar “herder” te zijn. 

Geef dan dat wij elkaar  

niet in de steek laten, 

dat we elkaar niet ontvluchten. 

Houd ons gaande op de weg van Jezus, 

houd ons met elkaar en met U verbonden, 

over alle grenzen heen. 

Dat vragen wij U voor vandaag en altijd.  

Amen. 

 

Lichtpuntje van de week 

29 jongeren die gevormd werden 

34 kinderen klaar voor hun 1e communie 

20 jongeren die ijveren voor de vrede 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

God van warmte, 

maak goede herders van wie moeder zijn: 

dat zij hun kinderen dragen  

met liefdevol geduld 

en voeden met tedere aanwezigheid. 

Maak goede herders van wie vader zijn: 

dat zij behoedzaam waken  

over het breekbaar geluk 

waarvan hun kinderen dromen. 

Als je bidt zal Hij je geven .. 
 

God, herder en bron van leven, 

wij bidden om uw zegen  

voor allen die ‘geroepen zijn’  

als leiders in onze kerken: 

dat zij openstaan  

voor ieders eerlijke en kritische inbreng, 

dat ze als een zorgende herder zijn  

en niet zoals de Farizeeën, 

dat ze ‘met warmte’ spreken  

over Gods grote Liefde voor iedereen 

en zo laten voelen  

dat we een Liefdevolle Kerk zijn. 

Als je bidt zal Hij je geven .. 
 

God, herder van mensen, 

maak ons tot een gemeenschap  

waar lief en leed gedeeld wordt, 

waar men troost vindt  

en steun geeft aan elkaar. 

Wij bidden voor …. 

 

Wees Gij de deur die de weg wijst  

en hen opneemt in uw herderlijke liefde. 

Als je bidt zal Hij je geven .. 
 
 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God,  

Schepper van al wat leeft, 

een God van liefde, 

 

die ons, mensen, heeft gemaakt  

naar zijn eigen beeld,  

om op Hem te gelijken, 

om ons stap voor stap leven te geven 

in al zijn volheid. 

  

Ik geloof in Jezus van Nazareth, 

die onder ons leefde  

als een deur naar de onzichtbare God,  

die de weg ging  

van liefde voor elke mens. 

Ik geloof dat God  

Jezus deed opstaan uit de dood  

en dat Hij leeft tot op vandaag. 

  

Ik geloof in een gemeenschap van mensen  

die samenkomt in Jezus' naam  

om het Brood te breken en te delen,  

om te leven van zijn Woord,  

om te dienen zoals Hij. 

  

Ik geloof in de heilige Geest 

die ons één maakt in verscheidenheid, 

die ons in herinnering brengt  

wat we nooit mogen vergeten:  

dat de God van leven en liefde 

hier en nu aanwezig is 

en ons roept tot een leven, 

waaraan geen einde komt. Amen. 

  

Offerande 

 

 

Bidden rond brood van leven  

God, hoe wonderlijk zijn de wegen  

die Gij met ons gaat. 

Gij roept ons bij onze naam  

om medemens te zijn, 

om schouder aan schouder  

de weg van het leven te gaan, 

om te groeien naar uw beeld en gelijkenis 

Een bijdrage geven  

kan contant:  

de misdienaars komen 

graag rond.  

Het kan ook via de 

bankapp (geen payconiq) 

Het bedrag kan je zelf 

aanpassen. Dank je wel! 

Wij danken U  

voor alle ‘herders van mensen’ 

die ons woorden van hoop toespreken,  

die ons nabij blijven  

in uren van angst en onzekerheid, 

in uren van pijn en eenzaamheid, 

die met ons meegaan 

en ons doen groeien  

tot nieuwe levenskracht. 

 

Beziel ons met uw Geest, 

boetseer ons tot mensen voor mensen, 

evenbeelden van uw zorg om alles en allen. 

Maak onze handen vrij  

en leer ons brood breken, wereldwijd; 

leer ons hoop schenken  

aan de mensen van nu en morgen. 

  

Geef dat het zichtbaar is  

dat wij uw mensen zijn, 

levende wezens van tastbare liefde,  

van voelbare toekomst, 

van een levende God,  

tot wie wij zingend bidden: 

  

Onze Vader  

 
 

Gebed om vrede   

Ik ben de deur voor de schapen, 

zegt Jezus ons vandaag. 

Ik ben de verrijzenis en het leven, 

klinkt het hier sinds Pasen. 

Schenk ons zo uw vrede, Heer, 

dat ook wij een deur kunnen zijn 

die mensen binnenlaat. 

 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

Geven we elkaar een teken van vrede. 

 


