
Heimolenherdenking Pinkstermaandag 

Bedevaart O L Vrouw van den IJzer 

Maandag 29 mei 11u 

Kapel Heimolen, Heimolenhoek 4 

17 jongens overleefden het front van de Grote 

Oorlog en bouwden samen, zoals beloofd, de 

Heimolenkapel. We herdenken hun belofte elk 

jaar op Pinkstermaandag, en dit al meer dan 

100 jaar! 

Graag nodigen we u uit voor de gebedsviering 

en herdenking. Achteraf is er gelegenheid tot 

bijpraten met een hapje en drankje. 

We hopen veel buurtbewoners, nabestaanden 

van de 17 soldaten en sympathisanten  

te mogen verwelkomen! Het Heimolencomité. 

Intrede met orgel 

Wij brengen de namen van de dopelingen 

in ons midden 

Lied 

 
Licht, aan liefde aangestoken 
Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
Licht, jij lieve lentebode, 
groet ons als de dageraad. 

Welkom 

Bidden om nabijheid 

Sedert die eerste Pasen 

draagt elke zondag de oproep 

om het spel van onrecht en dood  

niet mee te spelen, 

maar om ons met hart en ziel 

en al onze krachten over te geven 

aan alles wat mensen beter laat leven. 

Daarom vragen we : 

God, houd uw oog op ons gericht 

als wij eigenzinnig van Uw weg afwijken. 

 

 

 

5e  paaszondag a- jaar  

7 mei 2023 

 

Jezus is de weg, 

de waarheid 

en het leven 



God, wees ons nabij als wij onze eigen waarheid 

stellen boven Uw waarheid. 

Om alles wat U tegenspreekt, 
een wereld waar Uw Naam ontbreekt: 
Kyrie eleison! 

Wees ons nabij, 

als wij ons leven of dat van een ander,  

niet ten volle eerbiedigen. 

Zet ons terug op de weg die Uw Zoon heeft ge-

baand. 

Uw Zoon heeft ons de weg gebaand. 
Wij zullen vol vertrouwen gaan: 
Kyrie eleison! 

Lofprijzing (2x) 

 

Gebed 

God, Gij die voor ons uit gaat 

op weg naar uw rijk, 

verwezenlijk in ons wat Gij verlangt: 

dat wij allen gaande blijven  

in uw richting, 

dat wij recht doen en elkaar bevrijden, 

dat wij vrede vinden en zachtmoedig zijn: 

een kerk van liefde en begrip. 

Ga Gij zo voor ons uit en  

wees onze Gids en Richtingwijzer 

voor een weg, vol waarheid en leven. Amen. 

Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing horen we hoe de apostelen mensen 
aanstelden om mee Gods droom waar te maken.  
Zo zijn er mensen nodig die zich toeleggen op Gods 
woord, en anderen op de zorg voor mensen.  

In het evangelie vertelt Jezus, hoe we God kunnen  
vinden en Zijn Boodschap kunnen uitdragen. 

Eerste lezing hand. 6, 1-7  

Stukje orgelmuziek 

Gebed 

Goede God, 

Gij geeft ons de vrijheid  

om onze eigen weg te gaan. 

Wees licht op onze weg, zodat wij niet voorbij gaan 

aan wie ons nodig hebben. 

Geef ons wijsheid om de waarheid te onderschei-

den van roddels en reclame. 

Leer ons door Jezus’ voorbeeld,  

de juiste keuzes te maken,  

zodat we iets moois maken van ons leven. Amen. 

 

Lied 

 

Zing nu een lied van vreugde en vrede,  
zing nu een lied van barmhartigheid. 
Alle verdriet en pijn zijn geleden,  
al wie verdrukt is wordt bevrijd. 
Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. 
Alleluia! Christus leeft. 
 

Leef in uw hart met volle vertrouwen, 
hoop op een toekomst voor iedereen, 
steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, 
vriendschap en goedheid om u heen. 
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. 
Alleluia! Christus leeft. 

Mededelingen 

Zending en zegen 

 



Vader, met die gedachte,  

nodigt Gij ons uit aan uw tafel. 

Sterk ons in ons pogen 

om christen te zijn volgens Uw weg,  

Uw waarheid en Uw leven. Amen. 

Onze Vader 

Vredewens 

Vandaag is het exact 78 jaar geleden dat de tweede 

wereldoorlog beëindigd werd. 

Toch stellen we vast dat uw wereldvrede  

nog ver af is, God. 

Beziel ons daarom met uw Geest van respect voor 

elke mens én voor de aarde. 

Als wij bewust milieu en klimaat ter harte nemen, 

kunnen we een lichtpuntje zijn voor de mensen  

die het meest lijden onder de opwarming. 

Want water – te veel of te weinig –  

leidt vaak tot oorlog. 

Laat ons elkaar inspireren en toewensen  

om zo voorvechters te worden van Uw vrede. 

En laat ons die vredevolle boodschap doorgeven 

met een liefdevol gebaar. 

Communie   

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede, in Jezus’ naam… 

 

 
 

Lichtpuntje van de week Margaret Silf 

Soms lijkt het dat God een soort van GPS is:  

een hulpknop ‘God’ op het dashboard van het leven. 

En als wij goed luisteren, dan menen we  

zelfs goddelijke signalen te ontvangen: 

‘rechtdoor rijden, neem de volgende afslag,  

neem na 2 km de linker rijstrook…’ 

Zo eenvoudig is het echter niet!  Wij moeten iedere  

beslissing zelf nemen, maar niet alleen. 

Onze wijsheid is niet te vinden  

in één of ander apparaatje,  

maar binnen in ons.   

Gods blijde boodschap  

werkt niet als een GPS,  

maar veeleer als een kompas.  

God heeft ons nooit een gemakkelijke reis beloofd,  

waarbij alle beslissingen reeds door een goddelijke  

website ergens in de lucht voor ons genomen zijn.  

Neen, maar God belooft wel om een lichtpunt te zijn 

en samen met ons, de reis te maken, stap voor stap.  

Hij schijnt licht voor ons uit zodat we aandachtig zijn 

voor de aard van de weg,  

letten op alle signalen onderweg,  

en niet te vergeten Zijn kompas te raadplegen. 

Een moment voor de kinderen 

Evangelie  Joh., 14,1-12  

Acclamatie na het evangelie: 

 
 

Overweging bij het evangelie en lied 

(Geïnspireerd door Bernard De Cock) 

 
 
Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 
waar elke mens van angst geneest, 
ik zoek de God die armen heelt, 
in elke mens die liefde deelt. 

Ik zoek het land dat vreugde heet, 
vrij van geweld en oorlogsleed, 
ik zoek de stad waar God regeert, 
in elke mens die liefde deelt. 

Hier is de plaats die vrede lacht, 
hier wordt aan mensen recht verschaft, 
hier is de God die leven geeft, 
in elke mens die liefde deelt. 



Voorbeden 

Bidden wij voor allen 

die verantwoordelijkheid dragen binnen de Kerk. 

Dat zij uit het evangelie geen starre dogma’s  

puren, maar soepel en creatief omgaan  

met Jezus’ Weg, Waarheid en Leven, 

zodat ze, naar Jezus’ voorbeeld, recht doen 

aan alle mensen, hoe verscheiden ook.Laten wij 

bidden: 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 

Bidden wij voor onszelf: 

dat wij onze talenten benutten  

om verantwoordelijkheid op te nemen 

- hoe klein ook, binnen onze geloofsgemeenschap 

of daarbuiten, voor al wie of wat  

zwak en weerloos, klein en kwetsbaar is. 

Laten wij bidden: 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 

Bidden wij voor alle mensen  

die door hun manier van leven, 

richtingwijzers zijn om ons -net zoals Jezus deed-, 

de weg naar de Vader te tonen. 

Laten wij bidden: 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 

Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap: 

voor de kinderen die vorige maand  

werden gedoopt (…) 

dat zij Jezus’ licht mogen uitstralen; 

Voor de mensen die ons reeds voorgingen  

naar de Vader  

en voor wie ons gebed wordt gevraagd (…) 

Laat hen thuiskomen in uw Vaderhuis 

en nieuw leven ontvangen bij U. 

Laten wij bidden: 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in God de Vader, 

die zijn schepping  

in onze handen heeft gegeven 

om er een woning van te maken 

waarin het goed is om te leven. 

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, 

die bij ons kwam wonen en nu leeft 

in de harten van de mensen. 

Hij toont ons de weg  

van liefde tot het uiterste. 

Wij geloven in Gods Geest, 

die ons elk de kracht geeft 

om met onze eigen talenten 

mee te bouwen aan Gods Rijk. 

Wij geloven in een gemeenschap 

waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 

waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 

gestalte geeft door woord en daad. 

Wij geloven dat een mensenleven 

nooit zal eindigen 

en dat we hoopvol mogen uitzien 

naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen  

Offerande 

De misdienaars komen graag rond  
voor jouw bijdrage.  
Maar je kan ook storten via je bankapp.  
als je deze code scant 
(het bedrag kan je zelf aanpassen). 

Bidden bij brood van leven 

God, onze Vader, 

die ons nabij wil zijn in Jezus, uw Zoon, 

wij danken U voor Hem 

die in deze gave van brood  

ons de weg leerde gaan  

van breken en delen. 

Wij bidden U, 

dat wij zijn voorbeeld zouden volgen 

vandaag en alle dagen van ons leven.  

Amen. 

Wij danken U, God, 

om de wondere wegen 

die mensen voor elkaar kunnen zijn. 

Wij danken U voor allen die Gij gezonden hebt 

om de weg te wijzen doorheen het leven; 

voor uw uitnodiging om, 

doorheen tekorten en onvolkomenheid, 

te werken aan de mens en zijn wereld. 

Wij danken U om uw aanwezigheid 

in goede en kwade dagen, 

om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt. 

Wij danken U om de Mens Jezus, 

die Gij hebt uitgezonden 

om tranen te drogen 

van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen 

van mensen die gebroken zijn, 

om brood te worden voor vandaag 

en vrede zelf te zijn. 

Vader, doe ons beseffen 

dat wij Jezus’ weg volgen 

als wij brood aan elkaar doorgeven, 

een haven, vriendschap en rust willen zijn; 

als wij willen delen  

met hen die het nodig hebben 

en aan elkaar Uw Liefde doorgeven. 


