
Intredelied           strofe 1 & 2 

 
 
Welkom 
 
 
Gebed om nabijheid 
Heer, ons leven is een aaneenschakeling  
van dingen die we zomaar, gratis, hebben 
gekregen, ons leven zelf in de eerste plaats. 
Vaak beseffen we dit te weinig  
en zien we anderen als rivalen vanwege hun bezit, 
status of invloed. 
Hoewel we uit ervaring weten dat echte vreugde 
ligt in wat ons gratis en gul wordt gegeven, 
vinden we het moeilijk om onvoorwaardelijk lief te 
hebben, vooral degenen met wie we geen sterke 
band voelen. 
Daarom:  
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus, Gij sprak straffe woorden  
tot uw apostelen maar Gij hebt ze wel elke dag  
van uw leven in praktijk gebracht, tot de dood toe. 
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Anders 
denken                  

en 
doen ! 



Wij hebben uw woord wel gehoord, 
maar voor de radicale consequentie deinzen we 
vaak terug. 
Daarom: 
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, Gij roept ons op tot een alternatieve 
maatschappij, waarin de liefde de regel is. 
Onze maatschappij hanteert andere regels 
en ertegenin roeien,  
maakt ons vaak niet zo populair. 
Daardoor schiet onze barmhartigheid tekort. 
Daarom: 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
God, leer ons steeds meer grenzeloos  
lief te hebben, zoals Gij ons liefhebt. Amen. 
 
Gloria 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 
 
 
 



Openingsgebed  

Barmhartige Vader, 
Wij zijn klaar om te luisteren naar uw Woord. 
Wij bidden U 
dat het ons bevrijdt, 
ons uittilt boven onze klein-menselijke maat 
en ons tot nieuwe mensen maakt, 
tot mensen naar uw hart, 
mensen zoals Jezus, 
uw mensgeworden Liefde, 
oneindig goed. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing kreeg David de kans om zijn vijand,  
koning Saul, te doden. Maar hij spaarde hem en  
deed zo wat Jezus veel later zal prediken.  
 
In het evangelie vraagt Jezus van Zijn leerlingen  
meer dan het gewone.  Hij vraagt  
een ‘buitengewone’, een ‘overdadige’ liefde.  
Geen vanzelfsprekende opdracht maar wel essentieel  
als we willen meewerken aan de uitbouw  
van Gods Rijk. 
 
Lezing  1 Samuel. 26, 2.7-9.12-13.22-23  
 
Moment voor de kinderen 
 
Orgel 
 
Evangelie   Lucas 6, 27-38  
 
Homilie 

Getuigenis van Rita De Wael,  
‘hoe opgroeien als kind van dove ouders’. 
 
Voorbeden 

Bidden wij voor mensen die niet zijn zoals wij: 
dat wij niet blindelings oordelen en veroordelen 
maar hen met een open geest tegemoet gaan. 
Laten wij zingend bidden… 
                      

                                    
 
Bidden wij voor mannen en vrouwen 
die zich niet laten meeslepen 
in de spiraal van kwaad naar erger. 
Laten wij zingend bidden:   
Dat ons bidden en ons zingen  … 
 
Bidden wij voor mensen  
die aangedaan onrecht beantwoorden  
met vergevingsgezindheid. 
Laten wij zingend bidden:   
Dat ons bidden en ons zingen … 

 



Bidden wij voor alle slachtoffers 
van onmenselijkheid en zinloos geweld  
hier bij ons en in de wijde wereld. 
Laten wij zingend bidden:   
Dat ons bidden en ons zingen … 
 
Bidden wij voor onze dopelingen; 
voor hen die gaan trouwen; 
voor de zieken onder ons; 
voor hen die gestorven zijn 
en in deze viering denken wij speciaal aan … 
Laten wij zingend bidden:   
Dat ons bidden en ons zingen … 
 
Barmhartige God, 
Gij vraagt van ons meer dan het gewone: 
Gij vraagt liefde voor de vijand, 
vergeving voor wie in de fout ging. 
Geef dat wij, onszelf overwinnend, 
de weg van mildheid en verzoening durven gaan. 
Dit vragen wij U door Jezus, 
uw mens geworden liefde. Amen. 
 
 
Geloofsbelijdenis 

Belijden wij samen ons geloof in Gods goedheid 
voor elke mens   én   beloven wij dat wij zullen 
proberen Hem hierin na te volgen. 
 
Ik geloof in God  
die de wereld heeft bestemd voor  
het geluk van de mensen.  
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan  
zijn Liefde. 
 
Ik geloof in Jezus Christus,  
die aan de Liefde van God gestalte  
heeft gegeven.  
Hij heeft zich ingezet om mensen  
te bevrijden.  
Hij is hierin zo ver gegaan dat Hij er  
zijn leven voor heeft gegeven. 
 
Ik geloof dat zijn Geest  
nog steeds mensen blijft bezielen en  
oproepen om de weg van de liefde te gaan. 
 
Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen 
treden en die hun daden richten naar wat 
Hij heeft voorgeleefd.  
Zij zijn het zout der aarde.  
Zij zijn het licht der wereld. 
Tot die gemeenschap van mensen  
wil ik behoren want ik wil meebouwen aan 
Gods eigen droom:  
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar het goed is om te leven voor allen’. 
Amen. 
 
 



Offerande                                      

Dankjewel om onze  
geloofsgemeenschap  
een financieel duwtje  
in de rug te geven.  
Dit kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf aan-
passen.  
 
We willen samen bidden rond brood en wijn,  
tekenen die Jezus ons gaf  
om hem te blijven gedenken.  
Dit brood werd in een vorige viering geheiligd. 
 
Bidden bij brood van leven 

God, onze Heer en Vader, 
wij zijn hier bijeen om U te danken, 
te loven en te prijzen. 
Bij U begint het leven en de liefde; 
alles wat wij hebben 
hebt Gij ons geschonken. 
 
Gij kent ons, Gij houdt van ons. 
Gij zijt de Schepper, 
Gij zijt het Begin en het Einde van alles. 
 
Uw Zoon is mens geworden. 
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt. 
Samen met Jezus Christus en met elkaar 
zijn wij hier om tot U te bidden. 
 
Wij danken U voor heel de aarde: 
voor de bergen en de bomen, 
voor de zon en de zee, 
voor alles wat er groeit en bloeit; 
voor het leven en de liefde, 
voor de mensen hier en overal. 
 
Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, 
Gij weet dat wij tekortschieten in  
het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons op 
om recht te doen en goed te zijn. 
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen, mishandelde  
en hongerige mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden, 
voor mensen zonder toekomst 
en voor allen die groot lijden moeten dragen. 
 
Niet voor de dood, maar voor het leven 
hebt Gij ons gemaakt. 
Zend ons uw Geest, 
geef ons de kracht 
om beter mens te worden; 
dat wij geen leegte najagen, 
geen waarheid ontvluchten, 
uw naam niet vergeten  



en uw wil volbrengen. 
Wij willen het brood van deze wereld 
delen met elkaar 
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan 
vergeven,  opdat uw rijk kome. 
 
Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht; 
die Brood en Wijn voor ons geworden is, 
Voedsel en Vreugde, 
Vergeving van zonden. 
 
Hij leerde ons om tot U, God te bidden met de 
woorden  

Onze Vader 

 
Gebed om vrede 

Jezus, vervul allen die uw Woord  
ter harte nemen. 
Zegen ons met goede moed en geduld, 
tot wij mensen naar uw hart geworden zijn, 
uw licht ontmoeten in elkaars ogen. 
Geef ons úw vrede, 
zodat wij op onze beurt  
die vrede kunnen doorgeven aan elkaar. 
De vrede van de Heer, zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door 
met een hartelijk gebaar. 
 
Inleiding op de communie 
Christus zelf nodigt ons uit om samen  
aan tafel te gaan,  
om te delen in zijn leven en liefde.  
Gelukkig zij die genodigd worden  
aan de tafel van de Heer, 
want dan zal er vreugde zijn op aarde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communie met orgelmuziek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
Het is gemakkelijk gezegd: 'bemin uw vijanden'  
of 'keer uw andere wang toe als men u slaat'  
Deze woorden wringen. Ze lijken tegen onze 
natuur in te gaan.  
 
Jezus daagt ons uit.  
Als we het Rijk Gods tastbaar willen maken,  
moeten we andere wetmatigheden hanteren:  
wees barmhartig, oordeel niet, veroordeel niet.  
 
Geen oog om oog, geen tand om tand.  
Geen 'voor wat, hoort wat'.  
Het vraagt een andere manier van denken,  
een andere manier van doen.  
Behandel andere mensen  
net zoals je zelf behandeld wilt worden.  
Zo veel als jij aan anderen geeft,  
zo veel geeft God aan jou.  
 
Goede God, keer ons om.  
Leer ons uw barmhartigheid,  
zodat uw rijk onder ons kan komen. Amen  
 
 
                     
 
 
 
 
 

Om mee te nemen onderweg 

Laten we bouwen aan een warme gemeenschap, 
waar vriendschap groeit en ieder zich geliefd voelt, 
onvoorwaardelijk en geborgen. 
Waar we elkaar ontmoeten en respecteren, 
waar verbondenheid sterker is dan conflict. 
In plaats van kille onverschilligheid 
laten we ons raken door mensen, dichtbij en veraf, 
tegen de stroom in, met tederheid en respect 
voor ieders kwetsbaarheid. 
Liefde zal zichtbaar zijn in onze woorden, 
in de tijd die we geven, 
in trouw, vreugde en pijn. 
Laten we samen tonen dat God liefde is. 



Slotlied 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Pelgrims van de hoop: Film the way 27 februari 19.30u 
Heilige familiekerk, Hertenstraat Sint-Niklaas 

vrije toegang, na afloop kan u napraten met een drankje 

 

Aswoensdagvieringen: 5 maart 
- 09.00 u Sint-Nicolaas (Sint-Niklaas) eucharisƟeviering 

- 10.00 u Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos (Nieuwkerken) 

- 19.00 u Pastoor van Ars (Belsele) 

- 19.00 u Sint-Jozefskapel (Tielrode) 

- 19.00 u Onze-Lieve-Vrouw (Temse) 

- 19.30 u Sint-Jozef (Tereken) 

 

Huiskamergesprekken: 27 maart 14u of 20u  

Inschrijven bij Agnes M: 0472 84 52 69 - agnesmaes@msn.com 

Vermeld ook het uur dat je komt 

 

Al om te noteren: 
-kiemkrachtgesprek ‘van ver gekomen) 19 Mei 19.30u 
KrisƟen Hemmerechts vertelt over haar verrassende  

terugkeer naar de kerk 


