
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WOENSDAG 17 januari 2024 - 19u45 

vergaderzaal Ons Huis 

 

Ook dit jaar willen we met elkaar in overleg gaan 

over wat ons als betrokkene of geïnteresseerde  

over onze geloofsgemeenschap / parochie bezig 

houdt. Daarom van harte uitgenodigd! 

 

Dit staat op de planning: 

 

*Als bezinning bekijken we een filmpje uit de 

  YouTube-reeks "Screensaver"  

   van de Antwerpse priester Bart Paepen.  

 

*Het lijkt ons goed om van elkaar te horen 

  hoe het met iedereen gaat: als persoon,  

  als beweging, als werkgroep van  

  onze geloofsgemeenschap: 

- Wat zijn de sterktes? 

- Hoe gaat het met de werking van de beweging 

  of werkgroep? 

- Wat zijn de bekommernissen, de zorgen? 

- Hoe zien de toekomstplannen eruit? 

 

 We hopen dus dat er ook van  
 elke beweging en werkgroep  
 een afvaardiging is! 
 

*Nieuws vanuit: 

- onze geloofsgemeenschap 

- de kerkraad 

- de VZW's 

- de parochie in Sint-Niklaas 
 

*Afhaalrondje= rondvraag:  

  wie wil nog iets kwijt of aankondigen 

 

Mogen we dan ook weer  

verwelkomen? 

 

Lied   

Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer, 
nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyrie eleis. 
  
Christe, Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren in de heil'ge kerstnacht  
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrie eleis. 
 

Welkom 

 

Gedicht   Kahlil Gibran (1883-1931)   
Je kinderen zijn je kinderen niet 

Zij zijn de zonen en dochters  

van ’s levens hunkering naar zichzelf. 

Zij komen door je, maar zijn niet van je, 

En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. 

Je mag hun je liefde geven, maar niet je gedachten, 

Want zij hebben hun eigen gedachten. 

Je mag hun lichamen huisvesten,  

maar niet hun zielen, 

Want hun zielen toeven in het huis van morgen, 

dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. 

Je mag proberen gelijk hen te worden, 

maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken. 

Want het leven gaat niet terug,  

noch blijft het dralen bij gisteren. 

Jullie zijn de bogen waarmee je kinderen  

als levende pijlen worden weggeschoten. 

De boogschutter ziet het doel  

op de weg van het oneindige, 

en hij buigt je met zijn kracht  

opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan. 

Laat het gebogen worden  

door de hand van de boogschutter 

een vreugde voor je zijn: 

want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, 

zo mint hij ook de boog die standvastig is. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebedsviering 
Zondag 31 december 2023 

Kersttijd B-jaar 
 

Feest van de  
Heilige Familie 



God nabij weten       

Tussen de feestdagen in 

Gods geborgenheid vieren. 

God nabij weten als hartelijke familie, 

waar je kind aan huis mag zijn, 

waar je mag komen en gaan, 

waar je welkom blijft. 

 

Tussen de feestdagen in, 

toch naar God blijven zoeken, 

omdat Hij naar ons blijft zoeken, 

en weten dat hij naar ons zoekt  

als een vader en een moeder naar een kind, 

ook als we koppig en eigenzinnig,  

eigen wegen gaan, 

God, Vader-Moeder, laat de deur open staan, 

ook als wij die dicht slaan, 

 

Tussen de feestdagen in, 

Verbonden met alle plekken en huizen, 

Gebroken of gaaf, geschonden of heel, 

Op plekken waar het goed gaat, 

En soms: eenzaamheid. 

Laat ons vandaag bidden om heilige plekken: 

waar kinderen mogen groeien  

en mensen mogen oud worden, 

geliefd en bemind, 

waar we mogen leren: we zijn Gods familie. 

 

Zingend lofpriizen  

Eer zij God in onze dagen  
Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit. 
Gloria, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. (2x) 
 

Eer zij God die onze Vader,  
en die onze Koning is, 
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is. 
Gloria, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. (2x) 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen,  
alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen,  
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. (2x) 
 

Gebed   

God, vandaag herdenken we  

hoe uw Zoon naar de tempel werd gebracht. 

Laat ons, in het spoor van Jozef en Maria,  

dankbaar zijn om elk nieuw leven. 

Leer ons elkaar te beminnen  

met de warmte van ons hart. 

Dan wordt ons huis tot een echte thuis. Amen. 

Graag nodigen wij je uit voor de  
impulsavond, nieuwjaarsreceptie  
van onze geloofsgemeenschap  
op vrijdag 12 januari 2024  
om 19u30  
in onze feestzaal Ons Huis.  
Een avond met "wijze  
en andere vertellingen",  
door Frank Degruyter  
als hoop  
voor het nieuwe jaar 2024  
Natuurlijk ook een drankje 
en een knabbel  
om elkaar veel goeds toe te wensen.  
We hopen dat je erbij bent!  
Met veel lieve wensen vanwege  
De Lokale Pastorale Groep (LPG) van Tereken:  
Agnes, André, Christel, Christine, Dirk,  
Guido, Koen, Lieve, Rita,  
pater Miel, priester Raf en priester David.  



Slotgebed 

Eeuwige God, door uw geboorte op Kerstmis 

zijt Gij familie van ons geworden. 

Overal om ons heen kunnen wij U  

zorgzaam aanwezig zien: 

in vaders en moeders,  

in grootouders en kinderen, 

in zoveel luisterende en liefdevolle mensen. 

Wij bidden U, 

leer ons uw rijkdom en uw heerlijkheid zien 

in de ogen van elkeen die ons levenspad kruist. 

Leer ons dank zeggen  

voor de grote en kleine dingen 

die wij van zovelen dagelijks ondervinden. 

Dit vragen wij U 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Lied  

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

Stukje orgelmuziek 

 
Eerste lezing met de kinderen  
Genesis 15,1-6;21,1-3 
 

Evangelie  Lucas 2, 22-40  
Jezus,ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek over Jou,                                        

Jezus, ik hou van Jou. 
 

Homilie 
 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen, 

en die er zal zijn al onze dagen 

 

Ik geloof in Jezus van Nazareth 

in wie God zichtbaar is geworden: 

Mens onder de mensen, 

voor mensen geleefd en gestorven, 

maar opgestaan ten leven. 

 

Ik geloof in Gods Geest 

die ons in beweging zet 

om te helen wat gebroken is, 

om te troosten wie te lijden heeft, 

om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 

Hij brengt mensen samen in liefde. 

 

Ik geloof in de kerkgemeenschap 

geroepen om deze wereld  

van dienst te zijn. 

Ik geloof in het leven 

dat sterker is dan de dood. Amen. 

 

Voorbeden     

Bidden we voor de kinderen en jongeren  

die groot worden zonder de warmte,  

de liefde en de zorg van een goed gezin. 

Laten wij bidden: 

wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Bidden we voor alle vaders en moeders, 

dat ze in moeilijke tijden  

niet ontmoedigd raken, 

maar door blijven gaan elkaar en hun kinderen 

veel liefde te geven. 

Laten wij bidden: 

wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Bidden we voor zoveel mannen en vrouwen 

die voor andermans kinderen  

een thuis scheppen. 

Dat ze gezegend worden in hun tedere zorg. 

Laten wij bidden: 

wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

 
 



Bidden we voor alle gezinnen  

hier in onze geloofsgemeenschap: 

dat zij mogen groeien in hun geloof in God 

en in hartelijke vriendschap voor elkaar. 

Laten wij bidden: 

wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

Bidden we voor hen die geen kinderen kunnen 

krijgen en daarover veel verdriet hebben. 

Dat in hun leven en hun huis  

toch zegen groeit voor velen. 

Laten wij bidden: 

wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Bidden we om troost voor wie verdriet heeft 

door het overlijden van een dierbare (…) 

en om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 

Laten wij bidden: 

wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

Offerande 

De misdienaars komen graag 

rond voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld 

bij, dan je indien gewenst,  

storten via je bankapp.  

  

Bidden bij brood van leven 

Als één familie  

willen wij hier in uw naam samen zijn, God, 

en brood met elkaar delen. 

In dit brood bieden wij U aan 

het werk van al onze moeders, 

de inzet van al onze vaders, 

de goede wil van onze kinderen en jongeren. 

Samen willen we werken  

aan een liefdevolle wereld 

zoals Gij die voor ons hebt bedoeld.  

Wij vragen U dat Gij ons in deze gaven 

uw liefdeskracht geeft, 

elke dag opnieuw in het komende jaar.  

 

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader, 

dat onze Verlosser Jezus Christus 

de Heer is, dat Hij mens is geworden, 

die Emmanuel, dat is: God-met-ons,  

genoemd wordt. 

 

Laten wij nooit vergeten  

dat Hij de wereld heeft gezien  

met onze ogen, 

dat Hij onze woorden gesproken heeft, 

dat Hij onze vreugde en onze nood  

heeft gekend, 

dat Hij het werk van een mens  

heeft verricht 

en dat Hij ons brood gegeten heeft. 

Laten wij nooit vergeten dat Hij de Mensenzoon is  

– mens onder de mensen – 

die meer heeft geloofd in de mens, 

meer heeft gehoopt en bemind  

dan wij ooit kunnen. 

 

Laten wij nooit vergeten 

dat ons geloof, dwars door alle leed, 

dat onze hoop over de dood heen, 

dat onze liefde tegen alle machten in, 

ons doen gelijken op Hem 

die Gods gelijke genoemd mocht worden. 

 

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij weerloos heeft 

moeten buigen voor het geweld en de macht. 

 

Wij willen het brood breken  

en wij zullen het eten, in zijn naam om de 

herinnering aan Hem levend te houden. 

 

Onze Vader 

 

Vredeswens  

Heer, Jezus Christus, 

Gij hebt ons vrede toegezegd. 

Geef dan vandaag uw vrede aan alle mensen: 

aan hen die iedereen vergeet, 

aan hen die verdrukt en vernederd worden, 

aan hen die leven in oorlog en geweld, 

aan hen die het moeilijk hebben in het leven. 

God, help ons de vrede te vinden  

en aan elkaar door te geven. Amen. 

 

De vrede van de Heer zij altijd met U. 

 

Uitnodiging tot de communie  

 

Communie 

Wondere ruimte 

Vader en moeder zien iets van zichzelf 

herleven in hun kinderen, hun kleinkinderen, 

ze hebben dezelfde trekjes, 

met een fijne glimlach verstaan zij de blik  

in hun ogen en de trekken in hun karakter. 

God heeft iets van zichzelf in de mens gelegd. 

Zo zal Hij ook teder glimlachen  

om onze explosies van creativiteit en energie. 

We zijn wel groot geworden, 

weg gegroeid van thuis 

Maar Hij kan ons niet vergeten. 

Geloven in God 

is de weg naar huis inslaan. 

Het is een oeroud geheim 

omzetten in kleine gebaren. 

En opnieuw familie worden. 

God is onze beste familie. 


