HERINNERINGSVIERING

"Kind, jij woont nog steeds in mijn hart"
*

voor liefhebbenden * *

van een overledegkind .

+-
"En als ik je erg mis en erom moet huilen,
dan kijk ik naar de sterren,
en dan zie ik je toch: met mijn hart."
uit: "de Kleirte prins"

VAN HARTE WELKOM,

jij die leeft met een lege plek door het overlijden van je kind, welke leeftijd ook,
jij die broer, zus, opa, oma, familie of vriend bent van deze persoon,
jij die betrokken leeft bij mensen die hun kind uit handen moesten geven.

Deze HERINNERINGSVIERING
gaat door op
Zaterdag 27 januari 2018 om 15u30
in de Sint-Jozefkerk, Tereken 3, Sint-Niklaas.

Feest van Openbaring
07 januari 2018 - b jaar

De wijzen van toen
en wijzen van nu.
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|
i SINT-JOZEF TEREKEN
g TEREKEN 5 A
9100 SINT-NIKLAAS
037761107

Ook bijzonder welkom op de broodmaaltijd daarna,
waar we met elkaar kunnen samenzijn.

Inschrijven, graag voor donderdag 11 januari 2018:

Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas

lieve vandriessen@telenet.be of via de link op de website: www.sintiozeftereken.be.
Bij inschrijving graag naam, adres en telefoonnummer vermelden.
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m Werkgroep herinneringsviering:

9 ﬁ Jan, Vera, Christel, Anny, Hilde, Rita en Lieve
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Intredelied Christmas Lullabay

Verwelkoming

Lied

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer,

Glj komt van al zo hoge, van al zo veer.

Nu zjjt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrielers.

Christe, Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.

Jesus is geboren in de heilige kerstnacht

van een maged reine die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

D'herders op de velden hoorden een nieuw lied:
aat Jezus was geboren, zij wisten t niet.

"Gaat aan geender straten

en gij zult hem vinden kiaar.

Bethlem is de stede, daar is ‘t geschied, voorwaar.”
Kyrielers.

D’heilige drie Koon’gen uit zo verre land,

zjj zochten onze Here met offerand.

Z'offerden ootmoedelijk mir, wierook en de goud
‘t ere van den Kinde dat alleding behoudt.
Kyrieleis.

Gebed om nabijheid
Heer, meer dan 2000 jaar geleden

trokken wijze mannen op zoek naar het licht.
Ze gaven niet op, hoe dwaas hun onderneming
op sommige momenten ook leek.

Wij bidden U:

dat ook wij de moed niet opgeven

in wat we doen of hopen.

Daarom bidden wij U: ontferm U over ons.




Christus, die wijzen waren geen Joden

en aan een Messias

verwachtten zij zich al helemaal niet.

Toch bleven zij de goede richting zoeken.
Wij bidden U: help ons niet bang te zijn

voor wat ons te doen staat.

Daarom vragen wij U: ontferm U over ons.

Heer, de wijzen uit het Oosten

lieten zich niet misleiden

door wat anderen hun wijsmaakten.

Help ons open te blijven voor U en uw Boodschap
zodat wij ons niet laten verblinden

door eigenbelang.

Daarom vragen wij U: ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze klein menselijkheid
en kom ons tegemoet met uw liefde. Amen.

Lied

Eer zijj God in onze dagen,
eer zif God in deze tijd
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria, in excelcis Deo

Gloria, in excelsis Deo

Eer zijj God die onze Vader
en die onze Koning is

Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen Is.
Gloria, in excelcis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Gebed

Heer, onze God, als wij uitzien naar uw licht
en ons laten leiden door uw warmte

gaan uw woorden spreken.

Wij bidden U:

toon ons de weg die wij moeten gaan

om uw Zoon te vinden in het leven van alle dag.
Doe ons openkomen voor uw toekomst
zodat wij Hem mogen herkennen

in vriend en vreemdeling

en wij uw liefde tastbaar maken voor velen,
hier en nu en alle dagen die komen. Amen.

Inleiding op de lezingen
God openbaart zich aan de wereld.

De profeet Jesaja beschrijft het als een groot licht
waar mensen naartoe komen met hun geschenken.
Het is ook licht, namelijk een ster, die de wijzen uit het
Oosten aanzet om op stap te gaan en die hen de weg
wijst naar het Kind.

Eerste lezing Jesaja 60, 1-6

Slotgebed
Wij danken U, God,

voor de wijzen uit het oosten die ons voorbeeld zijn
om steeds onze eigen ster te volgen naar U toe,
die ons leerden dat na ieder oponthoud

Gij terug te vinden zijt.

Wij danken U voor allen die vandaag

met de steun van de wetenschap

en de kracht van het geloof

een ster ter beschikking stellen

om U te vinden in deze over-verlichte wereld.
Amen.

Lied Mary's Little Boy Child

Lang geleden in Bethlehem...
hoor de engelen zingen ...

Mededelingen

Zending en zegen

Lied Drie koningen groot van macht

Dank aan de
koningen van de Velle!

Wie kan ons helpen aan glazen potjes

mét deksel? Liefst met deze afmetingen:
hoogte: 7,5 cm

breedte: 6,5 cm

Onder meer te recupereren van wie de voorbije
(feest-)dagen erwtjes heeft gegeten...

Graag meebrengen naar de kerk

tegen 14 januari a.s. of afgeven op het
secretariaat. We gebruiken deze potjes om
er een aandenken mee te maken voor de
herinneringsviering voor overleden kinderen
van 27 januari (zie achterzijde).

Kijk woensdag 10 januari om 18u30
op Eén zeker naar BLOKKEN
(of neem het op).
Je zal zien dat één van onze medewerkers
van Tereken meespeelt!
En we beloven alvast:
spanning verzekerd!




Gebed om vrede

Licht en vrede, dat zijn,

in deze dagen rond Kerstmis,
wellicht de meest gehoorde

en meest gesproken woorden.
Om die vrede willen wij bidden:

Heer Jezus, als kind van licht

zijt Gij ons geboren

om mens én God-met-ons te zijn,

om ons te leren wat echt leven is.

Schenk ons daartoe uw vrede,

dat wij in vreemden onze naasten herkennen
en gaan samenleven

in liefdevolle verbondenheid

alle dagen van ons leven. Amen.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Inleiding op de communie

Communie
Lied: Sing An Alleluia

Om in stilte te lezen Piet Herregods
Contentement, courage en leute-

wat oude versleten woorden voor een vers jaar
en geen ambetantigheid en ambras

maar genade met en voor elkaar.

En nog wat hout voor in een stoof,
en wat gloed en wat gezang,

en wat goesting om te leven

en wat vrede in 't gevang.

En voor alleman, zoveel als 't kan
bij kommer en bij kwel

een hand op elke schouder

en een bees bij elk vaarwel.

Een druppel, een glas en een koekenbrood
en alzeleven meer samen dan alleen

en dat oud vertelsel van hoop

dat we koesteren door alles heen.

Spekken voor vlegels en sloebers,

vrome dagen voor den onnozelaar

om dan 's avonds samen de vespers te zingen-
simpele wensen voor
een schoon en wijs jaar.

Lied Steal Away

Evangelie
Matteiis 2, 1-12

Homilie

Voorbeden

Er zijn zoveel sterren van klatergoud,

z0 graag voor het voetlicht,

zo luidruchtig aanwezig op radio en televisie.

Er zijn zoveel sterren die dwaallichten blijken te zijn.
Laten wij ons heil zoeken bij die ene Ster

die het zocht in eenvoud en nederigheid,

Jezus van Nazareth, geboren in een stal.

Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.

Bidden wij voor hen die leven in de duisternis
van armoede, geweld en onderdrukking

of wanhoop.

Dat zij mensen mogen ontmoeten

die hun uitzichtloze situatie doorbreken

en hen op weg helpen

naar een menswaardig bestaan.

Komt laten wij aanbidden, ...

Bidden wij voor allen die zich in de Kerk engageren,
in onze geloofsgemeenschap of elders.

Dat de kerstster mag stralen en blijvend

een weg mag verlichten waarop gelovige mensen
ook vandaag vol vertrouwen kunnen verdergaan.
Komt laten wij aanbidden, ...

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die tot mij spreekt

dat alles is vervuld van zijn geest,

want waar vriendschap is en liefde,

daar is het God die met ons gaat.

Ik geloof dat Hij tot ons zegt:

ieder die de ster volgt komt tot Mij

en die maakt zich voor een ander tot brood;
die leeft en overwint de dood.

Ik geloof in Jezus die als een kind werd geboren
en ons de weg toonde tot God

die niet voor zichzelf leefde,

maar anderen deed leven tot over de dood heen.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen
die elkaar tot leven brengen,

die tonen tot hoever Gods liefde gaat

en laten zien: allen zijn wij mensen van God,
aan Hem mogen wij ons toevertrouwen

tot leven en eeuwige liefde.



Offerande

De koningen van de Velle zingen jaarlijks voor
Pater Vincent Van Vossel. Deze ondertussen
moedige tachtigjarige, afkomstig van de Velle,
is reeds vele jaren missionaris in Irak, Bagdad.
Daar houdt hij een parochie levend,

in alle omstandigheden.

De 16 koningen, leden van het koor Consonant,
willen zingend en bedelend Pater Van Vossel
een financieel steuntje in de rug geven.

Ook op Tereken ontvangen we hen graag

in verbondenheid met mensen wereldwijd.

Uw bijdrage van vandaag gaat natuurlijk naar
pater Vincent en zijn parochianen in Bagdad.
Met dank bij voorbaat!

Lied: entre le boeuf

Tussen de os en de ezel grijs,

slapen, slapen, slapen zoontje

Duizend goddeljjke engelen, serafijnen mijlen
Viieg naar de ronde van de God van de liefde (...).

Gebed over de gaven
God van mensen,

hier staan wij voor U met onze gaven:
ons goud van al het goede

dat wij in ons leven ervaren,

onze wierook van het steeds weer zoeken
en soms vinden van U,

onze mirre, ons leven met zoet en zuur.
Wij bidden U:

aanvaard onze gaven en neem onszelf,
openbaar U aan ons in Jezus, uw Zoon
en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

De wijzen gingen op weg onder impuls van de ster.

Waar wij zullen gaan, Jij zult er zijn,
soms rakelings nabij, teder zacht,
soms botsend hard.

Je zal aan ons voorbijgaan

als een mens aan een ander mens.
Je zal bij ons binnenkomen,
verwacht of onverwacht

zal Je ons leven doorkruisen.

En altijd weer zal Jij ons

je naam toespreken:

‘Ik ben er voor jou:

bij Mij mag jij je geborgen weten.
Wees niet bang. Vertrouw.'

Je zal de onvoorziene Gast zijn,

de vraag om er te zijn voor anderen
En om liefde te worden

zoals Jij dat bent voor ons.

In die gezindheid zijn we hier bijeen

om het verhaal van Jezus, jouw evenbeeld,
verder te zetten met ons leven,

om zijn woorden door te vertellen,

en zijn daden van genezing en vergeving
verder te doen.

Om net als Hij deed op die laatste avond (...)
instellingswoorden

Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt.

Laat de Geest die Hem bezielde

nu over ons komen

dat wij leven in jouw aanwezigheid,

dat Jezus in ons leven herkenbaar wordt.

Verbind ons met allen

die ons zijn toevertrouwd,

met onze liefsten en met hen

die ons levenspad kruisen.

Verbind ons met allen

die met uw naam getekend zijn,

met hen die nood hebben en lijden,

met hen die gebroken door het leven gaan.

Verbind ons ook over de dood heen met hen
van wie we reeds afscheid moesten nemen.
We denken hier speciaal aan (....)

Verbind ons met Jou,

die de kern van ons leven bent,

dat jouw liefde mag doorschijnen in ons,
en wij jouw beeld zijn,

levend lichaam van Christus.

Onze Vader




