
Bij het rustaltaar  

Waken en bidden,  

dat willen we hier doen, 

samen met Hem, voor zovele mensen, 

gekend of niet gekend,  

aarzelend of overtuigd, 

gelovig of ongelovig,  

mensen die we meedragen, hoe dan ook. 

 

Lied 3 x zingen 

 
 

Onze Vader 

 

 

 

 

Willen wij dan zo de nacht ingaan,  

wetend dat Zijn verhaal niet ten einde is,  

net als het verhaal van zovelen. 

Hem en hen gedenken wij morgen verder …. 

 
 
 
 
 
 
Kruisweg om 15u (vrijdag) 

Avonddienst om 19u30 (vrijdag) 

Paaswake om 20u (zaterdag) 

Paasdag om 10u30 (zondag) 

Welkom 

 

Bezinnend  

Drie jaar waren zij onderweg geweest.  

Door Hem geroepen  

om de minste der minsten te zijn.  

Zij hadden naar Hem gekeken  

hoe Hij de liefde van zijn Vader  

aan de mensen deed.  

Hoe Hij mensen op eigen benen zette,  

hoe Hij ogen kon openen,  

hoe Hij werkte om de wet weer  

tot één groot feest te maken, 

hoe Hij het geknakte riet niet wilde breken. 

 

Zo willen ook wij met Hem de weg gaan. 

 

Lied 

 
 

Die avond waste Jezus zijn vrienden  

schoon van elke zonde.  

Als dé priester bij uitstek ontfermde Jezus zich 

over de kring van vrienden  

in de Naam en het aangezicht van zijn Vader. 

 
 

Witte Donderdag 

6 april 2023 

 



Hij hield het bij de macht van geweldloosheid,  

de macht van offer en gebed. 

Alleen op die manier  

kon macht worden omgezet in dienst,  

kon de meester voetwasser worden. 

 

Uit het Evangelie van Johannes  

Het is paasfeest. Heel Jeruzalem viert feest!  

... 

Wanneer Jezus de voeten  

van al zijn vrienden heeft gewassen,  

doet Jezus zijn bovenkleren terug aan en gaat 

weer naar zijn plaats aan tafel.  

Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?  

Ik heb jullie een voorbeeld gegeven.  

Zoals Ik gedaan heb, zo moeten jullie ook doen.  

Ik ben jullie grote Vriend,  

jullie kijken naar me op  

en toch doe ik het eenvoudige werk  

van een knecht.  

Zo moeten jullie ook doen. 

 

Lied 

 
 

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan? 
Wie zouden wij zijn als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 
 

 

 

 

 

 

Judas gaat naar buiten,  

hij kan het niet meer aan. 

Ze begrijpen het niet:  

Judas, hun vriend, een verrader? 

Ze hebben toch een goede relatie,  

Jezus en Judas? 

Zijn ze dan geen vrienden meer?  

Wat heet vriendschap?  

Is er dan geen vertrouwen? 

Ze dienden samen toch de goede zaak?  

En Judas is toch ingewijd  

in Jezus’ doen en laten? 

Wat bezielt hem dan?  

Judas behoort tot de uitverkoren twaalf …  

dat is toch een hele eer? 

Of wordt juist dat hem te zwaar? 

 

Wat bezielt een mens  

die een medemens verraadt? 

Gaat het om afgunst, jaloezie? 

We laten iemand vallen,  

laten hem links liggen, 

denken niet meer aan hem 

of we zien hem niet meer voor vol aan. 

Nee, dat is geen verraad, zo vinden we… 

Of we vertellen elkaar  

wat we van een ander weten,  

wat we van horen zeggen hebben. 

Is dat roddel? …  

Nee, het is zeker niet zo bedoeld. 

 

Ook Jezus gaat naar buiten. 

  

Laten wij meegaan met Jezus  

en ondertussen zingen en bidden. 

 
Terwijl we stappen naar het zijaltaar, zingen we: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbeden  

Dat we brood mogen zijn voor elkaar. 

Dat we ons brood breken wereldwijd,  

met allen die hongeren. 

Dat wij draden van solidariteit vasthouden  

over heel de wereld. 

Dan worden wij lichaam en bloed van Jezus. 

 

Dat we bekers van vriendschap zijn voor elkaar. 

Dat wij groeien in het samenspel  

van geven en nemen, 

van spreken en luisteren,  

van zien en handelen. 

Dan worden wij lichaam en bloed van Jezus. 
 

Dat we licht van Gods licht zijn voor elkaar. 

Dat wij nacht en duister verdrijven,  

hoop en uitzicht brengen, wereldwijd.  

Dat wij licht zijn voor armen en ontheemden. 

Dan worden wij lichaam en bloed van Jezus. 
 

Lied 

 
 

God,  

Jezus heeft zich ten volle gegeven 

in dienstbaarheid aan de mensen.  

Wij bidden U:  

geef dat het voorbeeld van Uw Zoon  

herkenbaar wordt 

in onze omgang met elkaar. 

Dat wij ons verder gedragen weten  

door zijn aanwezigheid, 

zodat we zijn lichaam en bloed zijn  

in onze wereld. Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen we om Gods nabijheid en vergeving 

God, wij bidden U, 

laat ons nooit ophouden te zien 

dat wij uw scheppingsdroom 

in elkaar en met elkaar  

dienen waar te maken, 

zonder onderscheid te maken  

naar oordeel of visie. 

 

Wij bidden U, 

geef ons de moed om nooit op te houden 

stappen te zetten naar onze tegenpool 

om ook in hem of haar  

iets van uw kracht te ontdekken. 

Geef ons voldoende geduld met elkaar, 

luisterbereidheid en dienstbaarheid. 

 

Wij bidden U,  

om ooit eens genezing uit rouw en verdriet 

om zalf voor de wonden die blijven 

om mensen die stilstaan bij iemand die huilt 

om warmte die redt al wie rillen van kou. 

 

Wij bidden U 

om aandacht als iemand schreeuwt: "zie mij" 

om vriendschap en zorg  

voor wie ziek zijn en bang 

om mensen warmhartig, geduldig en mild 

om schuld die vergeten raakt 

om vrienden, onwrikbaar als rotsen 

om diepe vervulling van het heimwee der mensen 

om uitkomst en brood voor wie armoe lijdt 

om haven en thuiskomst  

voor zwervers doodmoe: 

 
 

Lofprijzing   

Vandaag staan  

toewijding, dienstbaarheid,  

aandacht en zorg centraal,  

net als onze inzet voor medemensen,  

ons werk van elke dag.  

Dienstbaarheid die we van Jezus zelf  

hebben geleerd. 

Daarom zijn wij blij dat we God  

alle eer toezingen. 



Onze lofprijzing wordt kracht bijgezet  

door de klokken vandaag nog eens te luiden. 

Daarna vallen ze stil tot Pasen. 

 
We zingen dit lied 1 x zacht in het Engels,  

2 x luider in het Nederlands 

De tafel die vanavond hier gedekt staat,  

is eveneens een tafel van dienstbaarheid. 

Het is de tafel van Jezus' leven voor mensen. 

Mag het ook de tafel zijn  

van onze inzet voor elkaar. 

Deze tafel van leven is maar ten volle zo geworden 

omdat we weten wat er deze dagen nog volgt:  

zijn leven, zijn lijden, zijn dood  

zijn niet voor niet geweest,  

Hij heeft het ten einde toe volbracht… 

tot Hij op de derde dag is verrezen. 

 

God onze Vader,  

rond deze gedekte tafel danken wij U 

dat Gij ons gemaakt hebt  

om voor elkaar iets te betekenen, 

om bij elkaar iets te vermoeden van uw eigen 

scheppende liefde en trouw. 

Wij danken U dat wij thuis mogen zijn bij elkaar 

en in goede en kwade dagen  

op anderen mogen rekenen. 

 

Wij danken U, God, 

voor al het wonderlijke  

dat mensen voor elkaar kunnen betekenen, 

voor allen die Gij gezonden hebt 

om de weg te wijzen doorheen het leven, 

voor de groeiende vriendschap in ons midden 

voor allen die om anderen bekommerd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing uit de brief van Paulus  

aan de Korintiërs  1 Korintiërs 11, 23-26 

 

Lied 

 
 

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij  
U zelf aan ons uit voorgoed,  
een mens om nooit te vergeten,  
een God van vlees en bloed. 
 
Uitnodiging tot Communie 
We nodigen je uit om je hostie in de wijn te dopen  

om zo ten volle deel te hebben  

aan de maaltijd van de Heer. 

 
De tafel wordt leeg gemaakt 

 

De weg verder gaan 

Gedenken en verder doen, 

eenvoudige dienstbaarheid van mens tot mens, 

helende kracht  

wanneer het leven zijn kracht verliest 

een levende gemeenschap 

rond de tafel van bevrijding 

en biddende waakzaamheid 

bij wat komen gaat. 

 

Gelovig vertrouwen  

op weg naar morgen, 

blijvend nabij zijn 

in breken en delen 

en stille dankbaarheid 

in verbondenheid 

met Hem die zijn weg verder ging,  

ten einde toe. 

 

 

 

 

 


