
Het vuur van de Geest 

Het vuur van de Geest? 
Vuurtjes van kleine mensen, 

van gewone mensen, 
mensen aangestoken door wat schuilt achter het zichtbare. 

Levenskracht, 
vuur in pijn of in hoop geboren, 

vuur dat zoekt om te leven 
en leven te geven. 

Vuur van jou en van mij, 
kleine vuurtjes, samen groot. 

Moge Jezus’ Geest kleine mensen aanzetten om samen te bouwen 
aan een betere wereld, 

met mensen die elkaar niet loslaten 
en in vrede en vreugde trachten 

samen te leven, 
mensen die samen 

een lichtend vuurtje zijn 
waar anderen zich aan kunnen optrekken. 

 

Oplossing van de uitdaging in PAST HET 51: 

Marie Jeanne Speleman : 25 jaar voorzitter 

Marc Verdonck: 25 jaar penningmeester 
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52ste NIEUWSBRIEF MEI 2023 

Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap, 
Beste sponsors, 

GOED NIEUWS! 

 

Tweede Juniaprijs gaat naar Lieve 
Van Driessen en Ilse Van Gorp 

  

 



 

Lieve is voor onze geloofsgemeenschap, Sint Jozef Tereken, bijzonder. 

Daarom hebben de leden van de vzw Pastorale Animatie  
Lieve Van Driessen genomineerd voor de Junia-prijs, 
georganiseerd door ‘Vrouwen-In-Zicht’. 

Een beetje meer uitleg: 

Vrouwen-In Zicht is een groep van geëngageerde vrouwen die de positie van de 
vrouw in de kerk wil belichten en bevorderen. 
Zij ijveren voor een kerk met ‘kans voor meer balans’. 

Vrouwen-In-Zicht reikt jaarlijks een prijs uit aan een persoon die bijdraagt tot 
positieve beeldvorming van de vrouw in de kerk. 
Deze prijs is vernoemd naar Junia, aangehaald door Paulus in de brief aan de 
Romeinen. Junia wordt gezien als een vrouwelijke apostel.  
 
Omdat we vonden dat Lieve hiervoor in aanmerking kwam, dienden we vanuit 
de VZW Pastorale Animatie een nominatie in. Je kan onze motivatie daartoe 
lezen op de website  Sintjozeftereken.be 
 

En toen was het zover! We trokken met een 20-tal supporters naar Aalst waar de 
uitslag bekend gemaakt werd. Na een bezinnend en inhoudelijk gedeelte kregen 
we het volgende te horen: 

De jury kende de tweede Junia-prijs toe aan Ilse van Gorp. Sinds september 
werkt zij als gevangenisaalmoezenier in Brugge. Voorheen was zij ook pastor in 
de psychiatrie en vele jaren stafmedewerker op het vicariaat caritas van het 
bisdom Brugge, eerst voor ouderenzorg, nadien voor de sector van de 
ziekenhuizen, en uiteindelijk als adjunct-gedelegeerde. 

Om de Junia-prijs meer bekend te maken, koos Vrouwen-In-Zicht  er deze 
tweede editie voor om ook een publieksprijs uit te reiken. 2.521 personen 
brachten een stem uit. Bijna zeshonderd (!) van hen gaven die aan  
Lieve Van Driessen, pastoraal werker in de geloofsgemeenschap Sint-Jozef 
Tereken binnen de parochie Heilige Nicolaas van Myra in Sint-Niklaas . 

  

 

 

 
Woordje van Lieve op Facebook:  

“Het is van dat ... met 600 stemmen mocht ik de 
publieksprijs Junia in ontvangst nemen.  
Dat is alleen te danken aan de vele mensen die 
mij dragen: dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Jij dus!  
Mij rest alleen dankbaarheid om zoveel steun en 
genegenheid. Een deugddoende impuls om 
samen verder te doen!” 

 

Ook vanuit de vzw een gemeende dank je wel voor jullie steun zowel in woord 
en daad maar ook voor jullie financiële steun die we nog steeds nodig hebben.  

Giften voor onze vzw zijn heel welkom! Via: 
- een overschrijving op het rekeningnummer:  
  BE74 7755 9270 7407 van vzw Pastorale Animatie, Tereken 5A, 9100 SN, of 
- een bedrag, onder gesloten envelop, gericht aan de vzw Pastorale Animatie,  
   af te geven op het secretariaat of in de brievenbus van pastorij Tereken. 


